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ow BEREN APARTMANI 


BU MUTFAKTA YAŞANIR! 


Dilediğiniz mutfağı seçin, sadece Lineadecor'a özel bir ödeme sistemi olan 


Lineadecor ile ister vade farksız 12 taksitle ister 36 aya varan vade fırsatlarıyla kolayca ödeyin! 


Belirtilen kampanya ve fiyatlar 28 Şubat 2018 tarihine kadar geçerlidir. LineadecorFinans markası altında verilen kredi hizmetleri Koç Finansman AŞ tarafından sağlanmaktadır. 
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MİMARLIK 


“Hep Daha Fazlasını 
İsteyenlere...” 


bir Yapıdan 
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FEBYAPI bir BIYIKOĞLU GRUP İNŞ TAAH SAN ve TİC LTD ŞTİ markasıdır. 
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Fazlası , 


Geliştirilebilir daire konseptimiz gelecek sayıda. ! 
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Şamataplus Magazin Dergisi 


Aylık Yerel Süreli Yayındır. 
Aktüel magazin şehir ve yaşam dergisidir 


Yıl: 5 | Sayı: 23 
ŞUBAT 2018 


İmtiyaz Sahibi 
Seycan AKMAN 


Sorumlu Yazıişleri Müdürü 
Seycan AKMAN 


Hukuk Danışmanları 
Av.Tunç TELLİ 


Haber & Fotoğraflar 
Ajans Dora 


Grafik / Tasarım 
Uğur SERİN ugur©samataplus.com samatamagazin©gmail.com 


Katkıda Bulunanlar 
Ahmet KARACA 
İrfan BİLİR 
Enver GÜLMEZ 


Reklam Pazarlama 
Ajans Dora 
0252 417 51 55 
0536 328 48 72 


Merkez İrtibat 
Yunus Nadi Cd. Yaylalı Center No:20/12 Armutalan 
Marmaris / MUĞLA 
Tel: 0252 417 51 55 pbx info©samataplus.com 


Baskı 
GÜLERMAT 
Meriç Mahallesi 5619 Sok. No:6 35090 Çamdibi / İZMİR 
Tel: 0232 433 6133 
Baskı Tarihi : 30 Ocak 2018 


www.samataplus.com 
Dergide yayınlanan köşe yazılarından yazarları sorumludur. Şamata Plus dergisinde yayınlanan fotoğrafların telif hakkı kendisine aittir. 
Şamata Magazin Plus Basın Yayın İlkelerine uymayı taahhüt eder. 
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Duygusal Z/ekanızı 


Yükseltin 


İletişiminiz sözsüz, 


Bağlantılarınız duygusal, 

Davranışlarınız güven verici, 

İlişkileriniz sürdürülebilir olsun. 
Yaşamınızda mizah olsun, 

Duygularınız ise kontrol altında olsun... 
Artık bilim adamları duygusal zekası yüksek olan kişilerin yaşamda hem başarılı hem de mutlu olduğunu ortaya koyuyor. Davranışlarımızla ortaya çıkan ya da davranışsal algıyı geliştiren duygusal zeka yönetiminin önemi arttıkça özbilinç, özyönetim ve sosyal farkındalik artıyor. 


Yani kadına şiddeti önlemenin, 18 yaşın altındaki kız çocuklarını evlendirmek yerine okutmanın, erkek çocuklarda şiddet yerine eğitimi arttırmanın, doğaya topluma sorumlu bireyler yetiştirmenin, yaşadığın bölgeye eve sınıfa ofise değer katmanın güzelleştirmenin yolu duygusal zekadan geçiyor, dahası hedeflere ulaşmada, kariyer edinmede, derslerdeki başarıdan aile içindeki iletişimin kalitesine kadar tüm davranış tepkileri duygusal zeka yüksekliği ile ilintili. 


Yani Duygusal Zeka; 


Yaşamda en başarılı insanlar, en zeki insanlar değildir. Siz de çevrenizde akademik başarılarla dolu birçok insanın aynı başarıyı özel yaşamında gösteremediklerine şahit olmuşsunuzdur. Evet, entellektüel zeka, üniversite başarısı için gereklidir, ancak final sınavlarına gelindiğinde stresi ve duyguları yöneten duygusal zekadır. 


Sosyal medya profilindeki takipçi sayın, beğenilme sayısı ya da videolarının izlenmesi, paylaşımlarının takip edilmesi bunların hiç birisi seni neden mutlu etmiyor biliyor musun; çünkü içinde duygusal zeka yok. 

Sabah sokakta ilk karşılaştığın kişiye verdiğin selam, sevdiceğinin gözlerinin içine baka 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baka kurduğun iletişim, hayattaki büyüklerine ayırdığın kaliteli zaman, çocuklarının saçlarını okşaya oşkaya onları dinlemen, dostuna sarılman, konuşurken mimiklerin ses tonun olaylar karşısında verdiğin tepki, başarıya olan sevincin, kendine olan güvenin, paylaşım yaptığın cümleler, hepsi hepsi EO'na yani duygusal zekana bağlı dostum. 


Hem kendi duygularımızın hem de karşımızdaki kişilerin duygularında farkındalık kaynağı olan ŞamataPlus Magazin dergimizde bu ay yine birbirinden özel dosyalar yayınladık. Her ay daha etkin olmamızı sağlayan siz değerli okuyucularımızla aramızdaki bu sözsüz iletişim bizi daha da yükseltiyor. Dergimiz sayfalarını okuduğunuz hatta bu satır aralarında kurduğumuz iletişim bize iyi geliyor. Siz de kendinize iyi gelen şeyler yapın.. 


sevgiyle kalın 


Aşkın Ayı Şubat 

Aslında 14 Şubat'a bağlı kalmadan her gününüzü aşkla sevgiyle yaşamanızı öneririz. Öyle sadece sevgiliye değil, kendinden başlayacaksın önce sevmeye, 


Duygusal zekanız yükseldikçe ki kadınlarda daha yüksek olduğu düşünülüyor; mutluluk ta başarı da sevgi de o kadar yakınlaşıyor; 

Tıpkı da elinizde tuttuğunuz derginin yaratıcıları gibi. 

Duygularınızla başa çıkabileceğiniz bir ay 


dilerim ği 
Yeni Sayıda Görüşmek Üzere 


yam efüm 


Dünyanın en güçlü ve şanlı ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatanımızın birliği bütünlüğü ve sınırlarımızın güvenliği için başlattığı Afrin'deki Zeytin Dalı Operasyonu'nun zaferle sonuçlanmasını ve kahraman 


Mehmetçik'imizin bir an önce ailelerine kavuşmasını diliyoruz. Allah Türk Ordusunu muzaffer kılsın. Bu operasyonda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Yüce Türk Milleti'mize başsağlığı diliyoruz. 
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Yelken Meyhcire;deykabuli Gürül 


Yelken Meyhane'de düzenledikleri kabul gününde objektiflerimize poz veren Marmarisli Hanımlar oldukça keyifli görünüyordu. Mekan sahiplerinden Nuray Yaylalı ve Marmaris Belediyesi Başkanı Ali Acar'ın güzel eşi Sevgi Acar'ın da olduğu toplantı gününde birlikte yemek yiyip sohbet eden hanımlar; 'Uzun yıllar arkadaşız, sık sık bir araya geliyoruz, derginizi keyifle takip ediyoruz sizleri kutluyoruz'dedi. 


Marmaris yaşayanlarından Beyhan Gündüz dört mevsim deniz tutkunlarından.. Kış aylarında da deniz keyfinden ödün vermeyen Beyhan Gündüz, Ocak ayında dahi denize giriyordu; 'Bu tarihlerdeki 


deniz suyu sıcaklığı gayet iyi, bana kendimi iyi hissettiriyor, herkese tavsiye ederim'dedi. 
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YEREL TARİHİN YAŞAYAN İSMİ 


EROL UYSAL 


Marmaris'in saygıdeğer büyüklerinden yerel tarihçi, yazar Erol Uysal ve eşi Gülsen Hanım'ı Uzunyalı'da sahibi oldukları Uysal Otel'in sahilinde görüntüledik. Kayığına kışlık bakım yapan Erol Bey'e eşi yardım ediyordu. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk kokartlı rehberlerinden olan, çok yönlü kişiliği ve samimi tavırları ile gönüllere taht kuran Erol Uysal, çevredeki balıkçılarla hoş sohbetler ediyordu. 
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YAZI KIŞI AYRI | 
GUZEL MARMARIS 


Marmaris'te yaşayan ünlü ses sanatçısı Ahmet Cemal de Marmaris sahillerinde güneşli havaların keyfini çıkaranlardan. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'a benzerliği ile dikkatleri çeken Ahmet Cemal, Joya Del Mar Butik Otel'de canlı performansı ile sevenlerine müzikli ve keyifli saatler yaşatıyor. Gündüzleri de vaktini spora ve yürüyüşe ayıran Ahmet Cemal, bisiklet yollarını da sık sık kullandığını ifade etti. Sağlıklı ve fit oluşunu buna bağlayan Ahmet Cemal “Marmaris'e bu yüzden aşığım yazı ve kışı ayrı güzel” dedi. 
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DAİMA TEMİZ BİR 
” MARMARİSİÇİN 


Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Sorumlusu Barış Ünlü ve ekip arkadaşı Tuncay Şahyılmaz'ı Yat Limanında bir keşif anında yakaladık. Geridönüşüm ve cam geri dönüşüm konusunda alt yapı çalışmaları yapan Egeçev Atık Yönetimi yetkilileri Mustafa Ürgen ve Mustafa Onur Akcura'dan bilgi alan Ünlü; “Marmaris'te çok yakında atık cam ve şişeleri geri dönüşümde değerlendirebileceğiz. Üstelik geri dönüşüm noktalarını bulabileceğimiz özgün, mobil uyumlu sistemle bunu hızlandıracağız. Daima temiz bir Marmaris için çalışıyoruz, çünkü Marmaris buna değer” dedi. 


© Dört Mevim Marmaris 
: lk 1 Üy EN 
<< - ami Marmaris'in sahilleri Aralık ve Ocak aylarında da yaz mevsimini aratmadı. İngiliz vatandaşı hemşire Kayile Evans, annesi Julie Evans ve çocukları 3 aydır tatil yaptıkları Marmaris'te yazdan kalma sıcak günleri değerlendirdiler. Kış aylarında 20 dereceyi i bulan sıcaklık için “İngiltere'de yaz aylarında en sıcak günlerimiz böyle' diyen İngiliz aile “her fırsat- ta denize giriyoruz çocuklarımız çok seviyor Marmaris'te olmak 
* dünyanın en güzel şeyi” dediler. 


EE 


“ld 


Me 


Şubat 2018 


BUHAN'A KIŞLIK BAKIM ! 


Marmaris'in köklü ailelerinden, Yaylalı ailesinin büyüğü Ziya Yaylalı, sahibi oldukları Yaylalı Center'de Buhan isimli teknesinin motoruna kış bakımı yaptırıyordu. Hayatım denizlerde geçiyor deniz benim için vazgeçilmez büyük bir tutku, o yüzden yazın keyfini çıkartmak için kışın bu zahmetlere katlanmalıyız' dedi. Yeni aldığı lüks aracına binerek Yat Limanına giden Ziya Bey “gençlere en büyük öğüdüm çok çalışmaları olacaktır” dedi. 


FEB YAPI DA Ha 
DOĞA DOSTU YAKIT 
PELET'İ TERCİH ETTİ 


Feb Yapı sahibi Fatih Bıyıkoğlu konutlarında doğa dostu Pelet yakıtı ve cihazlarını tercih edeceğini belirtti. Doğal pelet ve cihazlarında tek yetkili servis ve bayi olan Gürbüz Isı ve enerji sistemleri sahibi Ahmet Karaca da Showroom'unda ağırladığı Fatih Bıyıkoğlu'na pelet yakıtı ve cihazları hakkında detaylı bilgi verdi. Doğa dostu pelet yakıtını hem ekonomik hem doğa dostu oluşuyla çok avantajlı bulan Bıyıkoğlu, tüm müteahhitlere tavsiye ettiğini belirtti. 
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GÜZEL 
PROJELERE 
HAZIRLIK 


Fen İşleri, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Han, Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Peyzaj Mimarı İsmet Kamil Öner, Peyzaj Mimarı Gizem Sevimli, Bilgi İşlem Görevlisi Korkut Koşar'ı Karen Pastanesi'nde bir öğle molasında görüntüledik. Marmaris için güzel projeleri olduğunu belirten İsmet Kamil Öner;'2018 yılı içinde Marmaris Belediyesi olarak bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte güzel projeler hazırladık. Yakında sizlere duyurusunu yapacağız'dedi. 


Marmaris'in tanınmış köklü ailelerinden Ziya Yaylalı eşi 
Nuray Yaylalı ve oğulları Serkan Yaylalı gelinleri Mimar Sinem 
Yüce Yaylalı ve dünürleri Mustafa ve Şeyda Yüce ile birlikte kış soğuklarının aranılan adresi Halil'in Yeri Burak Restoran'da idiler. 
Çamlıköy'de şirin bir köy restoranı olan Burak Restoran'ın meşhur yemeklerini yiyen Yaylalı ve Yüce ailesi torunları Ziya ve Efe Yaylalı ile hoş bir vakit geçirdiler. 


Marmaris Devlet Hastanesi Kadın Doğum Doktoru Yahya Kemal Koçyiğit ve eşi Funda Hanım'ı ve Pınar Satış ve Pazarlama Şefi Ezgi Akyüz ve güzel kızı Alya'yı Uzunyalı'da bulunan Atlantis Oyun Parkı'nda görüntüledik. Minik kızlarını oyun salonuna getiren aileler, “Marmaris'te kışın yapılacak çok şey var kızlarımız da burayı çok sevdi, sık sık geliyoruz” dedi. 
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MARMARİSLİ GENÇLER 


Tabaşında 


Ros Beach işletmecisi İbrahim Karaman, Su Emlak Danışmanı Enver Uçar, Angels Restaurant sahibi Engin Göncü, Su Emlak Danışmanı Burak Denir'i Marmaris sokaklarında görüntüledik. Hayır için dağıtılan lokmaları atıştıran genç arkadaşlar Şamataplus objektiflerine poz vermeyi ihmal etmediler. Kış mevsiminde de tadilat gibi işlerle ilgilendiklerini belirten yakın arkadaşlar tesadüfen karşılaştık birlikte bir çay içeceğiz lokma da üstüne tatlısı olacak? dediler. 
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Marmaris'in tanınmış simalarından İlkay Shoes sahibi İlkay Şimşek'i güzel eşi Hatice Şimşek ile Kahve Durağı'nda görüntüledik. 
Birlikte kahve içen Şimşek Çifti sahilde yürüyüş yapmak üzere mekandan ayrıldılar. Cumhuriyet Halk 
Partisi Muğla İli Başkan Yardımcısı olan İlkay Şimşek Marmaris'imiz için yapılacak çok şey var engelleri çok çalışarak aşacağız! dedi. 
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Herşey Çocuklar İçin 


Marmaris'in inşaat sektöründe faaliyet gösteren Ekşi İnşaat'ın sahiplerinden Kenan Ekşi, güzel eşi Gözde Ekşi, Kızları Naz, Defne ve arkadaşları- 

nın kızı Naz Şatır ile Atlantis Oyun Parkı'nda keyifli bir pazar geçiriyordu. 
Çocukların oyunlarına ayak uydurup onlarla eğlenen Ekşi ailesi'çocukların sosyalleşmesini sağlamak için açık hava aktivitelerini arttıyoruz. Herşey onların geleceği için'dedi. 
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Doğru Hasar Tespit Merkezi 
Marmaris Şube Müdürü Nigar 
Bekaroğlu eşi Osman Bey oğulları Arel ile birlikte Mado Cafe'de bir mola verdiler. Pazar tatillerini Marmaris ve çevresinde gezerek geçiren Bekaroğlu Çifti Mado'da bir yorgunluk kahvesi içtiler. 
Marmaris'te 40. Şube açılışı yapılan Doğru Hasar Tespit Merkezi şube müdürü Nigar Hanım trafik kazası mağdurlarının tazminat haklarını doğru şekilde alabilmeleri için kendilerini ofislerine beklediklerini belirtti. Randevu için 0 252 412 65 13 RK. 
nolu telefondan aramalarını isteyen (5, 
Nigar Hanım "ülkemizde çok trafik 4 
maduru var, yardımcı olabilmek 


/ adına bu şubeyi açtık" dedi. 
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Yıl boyunca yaz ve kış spor okulları alt yapı ve performans sporcu grup çalışmalarımız devam 


MARMARİS 
GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 


/ 


ye 7/4 num Daçarı 


Akademili olmak ayrıcalıktır 
- Yaz Ve Kış Spor Okulları 
- Alt Yapı Ve Performans Sporcu Grupları 


Amiral Orhan Aydın Spor Salonu 
Yüzme Eğitim Merkezi 


Cadde & Sokak 


Türk Pop müziğinin ünlü sanatçısı Deniz Seki, kış sezonunda Marmaris'te tatil yaptı. 
Yılbaşı programları öncesi Narsist Güzellik Salonunda yenilenen ve bakım yaptıran Deniz Seki, İstanbul'da dahi böylesine profesyonel çalışan bir güzellik salonu görmediğini ifade etti. Salon sahibi güzellik uzmanı ve eğitmen Seher Erden de hem arkadaşı hem de sevdiği sanatçı olan Deniz Seki'nin salonunu tercih etmesinden son derece memnun olduğunu belirtti. Yıl boyu sık sık ünlü sanatçıyı ağırlayacağını belirten Erden, Marmaris'te bulunan Narsist Güzellik Salonu ve SPA merkezine güzel kalmak isteyen tüm kadınları beklediğini belirtti. 


> > e « 7 
bu? Toral Travel ile 
“ Geziyoruz, €ğleniyoruz © 


Koral Travel ile gezilere katılan ve gezi arkadaşlıklarını sürdüren Buket Tosun, Ceren Güleç, Funda Çelebi, Yeliz Gözütok, Ebru Ünlü, Elvan Tezel, Gülşah Güven ve Gülen Tezel Egevera'da bir öğle yemeği için buluştular. Koral Travel'in yeni gezi rotalarını konuşan gezi severler; "Koral Travel ile harika vakit geçirdik, hemen hemen bütün gezilerine katılıyoruz, tüm dostlarımıza tavsiye ediyoruz' dediler. 


, 
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Türk Pop müziğinin sevilen sanatçısı Demet Sağıroğlu, konserlerinde giyeceği kostümler için Can Çapar ve Özlem Poyraz Haute Couture mağazasını tercih etti. New York'ta yaşadığını belirten ünlü sanatçı konserleri için Türkiye'ye geldiğini belirtti. Sahne kıyafetlerinde çok özenli davrandığını belirten Demet Sağıroğlu yakın arkadaşı Can Çapar'ı büyük bir güvenle tercih ettiğini belirtti. Sevilen sanatçı ayrıca Can Çapar ve Özlem Poyraz ortaklığını kutladı. 
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İDOĞA DOSTU 
BİR ANLAŞMA 


Marmaris'in yenilenebilir enerji ve güneş enerjisi sistemlerinde lider marka Gürbüz Isı, Marmaris yaşayanlarını yepyeni bir ısıtma sistemi ile tanıştırmak için Merkezi İzmir'de bulunan Pelet Üretcisi ve yenilenebilir enerji sistemleri Yeşil Enerji A.Ş: yi ziyaret etti. Akhisar'da bulunan Pelet üretim fabrikasını da gezen Ahmet Karaca, fabrika sahibi Ömer 
Güney ve yöneticisi 
Uğur Özyürek ile 
Kordonda bulunan 
Yengeç Restoran'da bayilik anlaşmalarını kutladılar. Marmaris'te doğa dostu ve pelet ve cihazları ile tanışmak istiyorsanız Kemeraltı 
Mahallesi 95 sokak 4/C adresindeki Gürbüz 

Isı Mağazası'nı ziyaret etmenizi öneririz. 
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samata: Cadde & Sokak 
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MEHMET İŞLER'İN TERCİHİ YİNE FORD OLDU 


Marmaris'in köklü ailelerinden Mehmet İşler ve babası İsmet İşler'i Muğla'da bulunan Helvacıoğlu Ford Bayisi'nde görüntüledik. Oğlu Umut Emre ve eniştesi Kudret Aksel'in de bulunduğu alışverişte kendilerine Plaza Sahibi Mustafa Ünal ve satış danışmanı Hamdi İnan eşlik etti. Objektiflerimize yakalanan Mehmet Bey'e ve Kudret Bey'e yeni aldıkları Ford Mondeo model aracı ile keyifli yolculuklar diliyoruz. Uzun yıllar Ford markasını tercih ediyor olmanın ayrıcalıklarını yaşayan İşler ailesi “tüm dostlarımıza Helvacıoğlu Ford Bayiisi'ni tavsiye ediyoruz” dedi. 
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g YENİ FESTA 


Bir başka hisset. 


Yeni Ford Fiesta yenilenen tasarımı, yepyeni akıllı teknolojileri ve her yaşam tarzına uygun model seçenekleri ile tanışmak için sizleri plazamıza bekliyor. 


ili Orhaniye Mah. Uğur Mumcu 
Ford Yetkili Satıcısı erhaniye Mah Uğur! Muğla 


Helvacıoğlu Tel: (0252) 212 80 00 


Yeni Ford Fiesta'nın CO, salımı 89-118g/km arasında, yakıt tüketimleri 100km: şehir içi 3,9- 6,9, şehir dışı 3,2-4,2, ortalama 3,5-5,2 arasındadır. Türkiye'de satışa sunulan araçların donanım seviyesi ile aksesuarlar, jantlar ve lastiklerden dolayı yakıt tüketimi değerleri farklılık gösterebilir. 


Doğum Günü 


Armutalan'ın eski Belediye Başkanı İsmet Çakıroğlu'nun torunu ve Gökçen Osman Çakıroğlu'nun kızları Minel 4 yaşına girdi. Talk of The Town'da kutlanan doğum gününe Minel'in ablası Sare ve arkadaşları katıldı. 


4 İY aşi 


İşletmeci Neslihan Tunalı'nın kızı Şahnaz Sevgi Tunalı 3 yaşına girdi. Animasyonlar ve çizgi kahramanları ile eğlenen Minik Şahnaz çevresine gülücükler dağıttı. Neslihan Hanım'ın annesi, kız kardeşi ve dostlarının katıldığı doğum günü partisi ortağı olduğu SevgiYolu Ocakbaşı'nda kutlandı. 


ld 


Pp — — — — 2 e e 


Fatma Gülce ©, ıTTalma Ulce 3) 
I | | ZI, ; 
i — 
1 Yaşında Nİ 
' Turizmci Ayşe Türkmen Yeşilaraz — 
| ve Ender Yeşilaraz çifti, minik 
kızları Fatma Gülce'nin 1. yaşını kutladılar. Aile arasında kutlanan 


| doğum günü organizasyonu ve 
ı fotoğrafları İrem Dolaner'e aitti. 
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Geleneklerimize göre bebeğin ilk dişi çıktığın- da yapılan” Diş Buğdayı' Erden ailesinde de gerçekleşti. Narsist Güzellik Salonu sahibi Seher Erden'in kızı Ecem Erbay ve damadı Erdem Erbay çiftinin minik oğlu Rüzgar'a ilk dişinin çıkışı ile'Diş Buğdayı” töreni düzenlendi. Aile büyüklerinin de katıldığı diş buğdayında minik Rüzgar 


tüm sevimliliği ile davetlilere neşeli anlar yaşattı. 


Diş buğdayını ise Rüzgar bebeğin babaannesi yaptı. Buğday, nohut ve şeker ile yapılan tatlı ise diş buğdayı ikramları arasında idi. Davetliler de minik Rüzgar ile bol bol fotoğraf çektirdi. 


Rüzgarlı dişi çk 


Yine geleneklere göre Rüzgar'a verilen oyuncak araba, uçak, kalem kitap ve para gibi seçenekler arasında ilk tuttuğu objeye göre de mesleği tahmin edildi. Para'yı seçen Rüzgar'a işadamı olacağı yorumu yapıldı. 
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Doğum Günü 
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Minik Berke'nin YIk Doğum Günü 


Netsel Marina Teknik Müdürü Hakan Toker ve Dilara Toker çifti oğulları Berke'nin 1. Yaş gününü kutladılar. Kardeşi Batu ile birlikte objektiflere poz veren Toker ailesinin doğum gününü Farz-ı Muhal organizasyon gerçekleştirdi. 


SE ld 

Asil 6 Yaşında 
Avukat Ayşem ve Gökhan Kök çifti, ilk oğulları Asille doğum günü partisi yaptılar. Atlantis su oyun parkında yapılan doğum günü partisini Farz-ı Muhal Organizasyon'un sahibi teyzesi Tanem İskender organize etti. Asil'in sevdiği kahraman olan Batman teması ile hazırlanan doğum gününde Asil 6. yaşını kutladı. Kardeşi Asrın Kök'ün de olduğu doğum gününde davetliler ev yapımı ikramlarla sohbet ettiler. 


Marmaris'in tanınmış turizm şirketlerinden Karen Brasserie'nin sahipleri Şükriye ve İlker UYSAL çifti kızları Tuana'nın 1. yaş gününü kutladılar. Farz-ı Muhal Organizasyon'un sahibi Tanem İskender'in özel olarak organize ettiği doğum günü partisinde abisi Tuğra da minik kardeşi Tuana'yı yalnız bırakmadı. 
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Marmaris Kaymakamlığı'nda görevli Ebru Kulaksızoğlu Çelik ve Mustafa Çelik çiftinin oğulları Yağız 10. Yaş gününü kutladı. Majestik Restoran'da kutlanan doğum gününe Yağız'ın arkadaşları katıldı. Birlikte yedikleri yemeğin ardından gönüllerinde eğlenen yakın arkadaşlar, pastanın mumlarını da birlikte üflediler. 


Sabancı Lisesi öğrencilerinden Ekrem Dinler 18. yaşını Goya Meyhane'de kutladı. Annesi Aysun Dinler'in organize ettiği doğum gününde Ekrem'in kardeşi Eda ve yakın arkadaşları da orada idi. 18 yaş pastası oryantal eşliğinde gelen Ekrem Dinler, pasta mumlarını üflerken üniversitede istediği bölümü kazanmayı diledi. 
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Ceylan Yücel Yeni Yaşını Kutladı 


Marmaris'te yaşayan Ceylan Yücel doğum gününü yakın arkadaşları ile kutladı. Canlı müzik eşliğinde eğlenen Ceylan Yücel ve arkadaşları birlikte şarkılar söylediler. Marmaris Cafe'de kutlanan doğum gününde hanımlar geç saatlere kadar eğlendiler. 
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Doğum Günü 


ye. 


ürprizli Doğum Günü 


Marmaris'in tanınmış ailelerinden Volkan Yaylalı, yeni yaşını güzel eşi Aylin Yaylal'nın sürprizi ile kutladı. Ailesine ait Club Pacha'da kutladıkları doğum gününde, Volkan Yaylalı'nın yakın arkadaşları da onu yalnız bırakmadı. Sevilen sanatçılar Hande ve Şahin Açıkgöz'ün sahne aldığı mekanda sahne öncesi Volkan Yaylalı, doğum gününe gelemeyen dostlarının hazırladığı videoyu izledi. 40 yaşını kutlayan Volkan Yaylalı yeni yaşında sevenlerine ve eşine teşekkür etti. 


Mutlu Yıllar Buket Tosun 
Gürbüz Isı Sistemleri mağaza sorumlusu Buket Tosun yeni yaşını arkadaşları ile kutladı. Uzunyalı'da bulu- 


nan Marmaris Cafe'de kutladıkları doğum gününde Buket Hanım yakın arkadaşları ile doyasıya eğlendi. 
Bozburun'lu olan Buket Tosun'u doğum gününde ablası Bahar Bulut da yalnız bırakmadı. 
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Yelken Meyhane'de 
Sürpriz Doğum Günü 


Yat Limanı'nın gözde mekanlarından Yelken Meyhane'de Finansbank Marmaris Şube Müdürü Metin Sarıbaloğlu, güzel eşi Esra Sarıbaloğlu'nun doğum gününü kutladı. 
Sürpriz pasta ile kutladıkları doğum gününde 
Şamataplus objektifleri- ne gülümsemeyi ihmal etmediler. Sarıbaloğlu çifti 
Yelken Meyhane yemekleri ve birbirinden güzel müzikleri ile de keyifli bir akşam geçirdiler. 
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ALİBEY |FINEDINING 490252417 78 66 


RESTAURANT www.kahvecialibeyfinedining.com HOTEL | SHOP 


Açılış 


İ KALDE KAHVE EVİ AÇILDI 


Armutalan merkezinde açılan Kalde Kahve Evi, kahve severlerin yeni buluşma mekanı olacak. Müge Nalbant ve Zümrüt Özcan ortaklığında açılan Kalde Kahve, açılış kokteyli ile kendisini tanıttı. Davetlilere kahve ikramları yapılan mekanda Müzisyen Ömer Gülbahar da şarkıları ile eşlik etti. Özel el işçiliği ile üretilen dekorasyonu ile dikkatleri çeken mekanda, kahve severlere çeşitli kahve seçenekleri sunulmaktadır. Mekanın açılış kurdelesini kesen Müge Nalbant ve Zümrüt Özcan açılışa gelen dostlarına teşekkür etti. Adını Kaldi isimli, Etiyopyalı bir keçi çobanının kahveyi bulma efsanesinden alan Kalde Kahve Evi'nde, kahvelerinize eşlik edecek ev yapımı kekler ve tatlılarla da sunuyorlar. 
Armutalan'ın en elit merkezinde yer alan Kalde Kahve Evi yıl boyu kahve severleri bekliyor. 
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Marmaris'in en elit semti Armutalan'ın merkezinde hızla açılan butik kafeler ve restoranlar dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta yine Armutalan merkezinde hizmete giren Eşki Turşucu da yapılan bir açılış kokteyli ile tanıtıldı. Sibel Bilir tarafından açılan Eşki Turşucu yüzlerce çeşit turşu ve turşu suları ile dikkatleri çekiyor. Alışıldık turşuların yanı sıra, bamya, bezelye, badem, fasülye gibi ilginç tatlardan oluşan turşuları da meraklılarını ayrıca cezbetti. Mekan kurucuları “turşuculuk serüvenine başladıktan sonra bir çok tadı daha keşfettik. Geleneksel olan bu turşuculuğun oldukça eski tarihlere dayandığını gördükçe ilgimiz daha da arttı” dediler. Sağlık açısından da oldukça faydalı olan bu turşular suları ile de büyük yarar sağlıyor. Yetişkin ve sağlıklı her insanın turşu yemesi ve suyunu içmesi gerektiğini savunan Eşki Turşu Dükkanı sahipleri özel tadım ve detaylı bilgi için tüm Marmaris yaşayanlarını dükkanlarına beklediklerini belirtti. 
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ALMAN EKOLOJİK YAPI'DA 
YENİ NESİL EVLER 


Marmaris'in köklü ailelerinden olan ve 1987 
yılında inşaat sektörüne müteahhitlik ile başlayan Mehmet E. Salman'ın kızları Özge Evci, İç Mimarlık Tasarım uzmanı Şöhret Salman Ertan ve oğlu Özgür Salman önderliğinde Salman Ekolojik Yapılar A.Ş.nin açılışı yapıldı. Yeni Datça yolu üzerindeki mağaza ve Showroom'larında yapılan açılışa sektörün tanınmış isimleri ve Salman ailesinin dostları katıldı. Bence Organizasyon'un yaptığı açılışta ekolojik yapılar tanıtıldı. 
Arsa üzerine tamamı ahşap 

ve ekolojik yapılar olarak inşa edilen evlerin günümüz inşaat sektörüne önemli çözümler getireceği anlatıldı. Kişiye 

özel ve arsa durumuna göre özel projeler üreten Salman 
Ekolojik Yapı A.Ş. günümüzde betonlaşmanın getirdiği itici yapılaşmanın aksine doğal 

ve ahşaplarla üretilen, her türlü arsaya uyan şirin evler ve yapılarla doğa dostu yaşamlar sunuyor. Kat veya oda eklenebilen taşınabilen modüler özelliklerde kurulan evleri istediğiniz yere taşıyabilir, nerede isterseniz orada yaşayabilirsiniz. Çok kısa bir sürede yapımı tamamlanan yeni nesil evlerin içi de oldukça modern dizayn ediliyor. 


Geçtiğimiz mayıs ayında hizmete giren Güneş Yoga Merkezi üylerine Bilinçaltı Uygulayıcısı Zeynep Kazandöğer Tümer tarafından PSYCH-K“ tanıtımı yapıldı. 32 katılımcının olduğu tanıtımda Zeynep Hanım PSYCH-K* ile bilinçaltını engelleyen ve kısıtlayan tüm inançların hızlı kalıcı bir şekilde değişebileceği mesajını verdi. Özel seanslar ve terapilerle yapılacak uygulamalar için Zeynep Kazandöğer Tümer'in sosyal medyasından iletişime ge- 


çebilir, siz de hayatınızda değişmesini ve iyileşmesini istediğiniz alışkanlık ve davranışlarınızda önemli adımlar atabilir, “yeni bir sen” olabilirsiniz. 

Lorens Arslan tarafından açılan Çamdibi Mahallesi 298 sokak no 
4 Marmaris adresinde bulunan Güneş Yoga Merkezi'nde hamilelik yogası, çocuklar ve yetişkinler için yoga eğitimleri, drama eğitimleri, çeşitli atölye çalışmaları yapılmaktadır. 
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Açılış 


KAZA MAĞDU RLARI 
ARTIK YALNIZ DEGİL 


Doğru Hasar Merkezi Danışmanlık A.Ş. 
Muğla Bölgesi'ndeki tek şubesini Marmaris'te açtı. 

Tecrübeli ve dinamik kadrosuyla ülke çapında sigorta alanlarındaki tüm uyuşmazlıklarda vatandaşların mağduriyetlerini gidermek amacıyla faaliyet gösteren Doğru Hasar Merkezi Danışmanlık A.Ş'nin Marmaris Acentesi'nin açılış törenine şirketin Genel Müdürü Tamer Tezcan başta olmak üzere genel merkez yetkilileri Marmaris Muğla Acente Müdürü Nigar Bekaroğlu, ve çok sayıda davetli katıldı. 

Türkiye geneli 30'uncu şubesini Marmaris'te açtıklarını belirten Doğru Hasar Merkezi Danışmanlık A.Ş. Genel Müdürü Tamer Tezcan, toplamda 100'e yakan profesyonel ekibiyle hizmet verdiklerini söyledi. Açılış DHM Genel Müdürü Tamer Tezcan ve Muğla Acenta Müdürü Nigar Bekaroğlu tarafından gerçekleştirildi. 


SİGORTA KAPSAMINDA KAZA 
MAĞDURLARINA ARACILIK VE DANIŞ-MANLIK HİZMETİ 


Ülke çapında meydana gelen her türlü trafik kazası başta olmak üzere hak sahiplerinin tazminata konu tüm mağduriyetlerini gidermek amacıyla profesyonel bir hasar tazmin süreci yönetimi gerçekleştirdiklerini dikkat çeken Tezcan,“ Sigorta kapsamında oluşan her türlü bedeni ve maddi zararların en kısa sürede karşılanması hususun- 


y 


da, kaza mağduru olan sürücü, yolcu ve yayalara yönelik olarak doğru ve güvenilir bir şekilde aracılık ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Dedi. 


“KAZA MAĞDURU VATANDAŞLARIMIZ 
BİZE BAŞVURSUN” 


İnsanların çok büyük mağduriyetlerinin olduğunu belirten Doğru Hasar Merkezi Danışmanlık A.Ş. Marmaris Acente Müdürü Nigar Bekaroğlu, “ Günlük hayatımızda 

kaza mağduru bir çok vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımız bizlere ulaştığı takdirde olayı en ince ayrıntısına kadar evraklarıyla tamamlayıp haklarını almalarını sağlıyoruz.” 
dedi. Kaza mağdurları bize Marmaris'teki 


Nigar Bekaroğlu, Tamer Tezcan 


Tepe Mh. Kubilay Alpugan Sk.Hasan Tavacı Apt.10-5 Marmaris/Muğla acente Müdürlüğüne gelerek ya da 0 549 822 45 36 
numaralı telefonlardan ulaşılabilir. 
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DOGRU HASAR 


MERKEZI DANISMANLIK A.S. 
“Doğru Yerdesiniz” 


32ilde, 112 çalışanıyla faaliyet gösteren DOĞRU HASAR MERKEZİ, Marmaris'in ilk hasar merkezini sizlerin hizmetine sunmaktan onur duyar. 
Şirketimiz sigorta kapsamındaki bütün işlemlerinizde, trafik kazası sonucu 
yaralanmalarda 8 yıl, vefat durumlarında 15 yıllık geçmişe dönük tazminatlarınızı 45 
gün ila 3 ay arasında, eksiksiz olarak almakta ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 


Tepe Mah. Kubilay Alpugan Sk. Hasan Tavacı Apt. No:10/5 Marmaris - MUĞLA 
*90 543 969 84 00| *90 549 822 45 36| *90 252 412 65 13 


www.dogruhasar.com.tr 
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Açılış 


Başkan Acar: 


Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Marmaris'te görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi. 

Basın mensuplarına Belediye Başkan yardımcıları Dursun Kaplan ve İsmet Kamil Öner, Halil Gökovalı, Özel Kalem Müdürü Sedat Kirt'in yanı sıra bazı birim amirleri ve basın birimi çalışanları da eşlik etti. 
Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, 14 yıllık görev hayatında diğer meslek gruplarında olduğu gibi basın mensupları ile de görüş 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ayrılıkları nedeniyle karşı karşıya geldiklerine değinerek, “Bizim için bunların hiçbir önemi yok. Sizlerden gelen yapıcı ve iyi niyetli eleştirilere sonuna kadar açığız” Bu konuda en ufak bir endişeniz olmasın. 
Belediyedeki birimlerimizin de sizlerin birer parçası olduğunu unutmayın. Birimlerimizin yaptığı çalışmalarda sizlere bazen aktarmakta eksik kalabiliriz. Çekinmeden birimlerimizle irtibata geçip bilgi alabilirsiniz. Biz birlikte mutlu bir aileyiz” dedi. 


z Bir Aileyiz” 


DÜŞÜNPEREST 
AÇILDI 


Marmaris'te 'Düşünperest' adlı güzel sanatlar kursu açıldı. Oya Şener'in kurucusu, Tanla Söylemez'in yöneticisi ve müdürü olduğu güzel sanatlar kursu açılış kokteyline; CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Belediyesi Özel Kalem Müdürü Sedat Kirt, işadamları, turizmci ve yerel sanatçılar katıldı. Kurdele kesim töreni sonrası davetlilere açıklama yapan Tanla Söylemez, "Marmaris'te MEB'e bağlı tek güzel sanatlar kursu olma özelliğini taşıyan kurumumuz, müzik ve tiyatro başta olmak üzere resim, fotoğraf ve seramik alanlarında da eğitim verecektir. 
Müzik bölümünde şan, telli, yaylı, vurmalı ve üflemeli çalgıların eğitimleri verilecektir. 
İlkokul ve ortaöğretim düzeyinde çocuklara hem kişisel gelişimleri için hem de MEB onaylı sertifika alabilmeleri için farklı eğitim standartları mevcut. Aynı şekilde yetişkin gruplar için de sertifika ve kişisel gelişim programları uygulanmaktadır. Tiyatro eğitiminde, temel oyunculuk, ses teknikleri, diksiyon, fonetik eğitimi, role girme, role hazırlanma, jest, mimik teknikleri ve oyunculuk metodları eğitimi verilmektedir. 
Aynı zamanda kamera önü oyunculuğu ve etkinli konuşma dersleri de kurumumuzda verilmektedir" dedi. 


Başkan Ali Acar ayrıca basın mensuplarına “Siyasi kimliğimizle çalışmalarımızı, projelerimizi gerek yerelde, gerekse ulusal basında gerçekten anlatan tanıtan siz değerli arkadaşlarımızın verdiği katkıları yok saymamız mümkün değil. Bu meşakkatli göreviniz ve bize vermiş olduğunuz destekten dolayı ben sizlere şükran ve minnetlerimi sunmak istiyorum.” diyerek teşekkürlerini iletti. Gecede Marmaris için özel bir şarkı besteleyen müzisyen Erkan İrgi'de sahne aldı. 


e LA 
ILLUZYON'A 
BÜYÜK İLGİ 
Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanatevi çok özel bir sergiye ev sahipliği yaptı. Rus asıllı Türk Ressam Svetlana Önder'in İllüzyon” adını verdiği 7. kişisel sergisinde 50'ye yakın eseri Marmarisli sanatseverlerden büyük ilgi gördü. "Hayatta gerçekleşen tüm olaylara pembe gözlüklerle bakıp, onları iyi yönden görmek ve o pozitifliği resimlerine yansıtması" nedeniyle sergisine illizyon 


adını veren Svetlana'nın sergi açılışını Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar yaptı. 


Svetlana Önder kimdir? 

Kuzey Rusya'da Güzel Sanatlar Lisesi, Ukrayna'da ise Devlet Güzel Sanatlar Üniversitesi, grafik sanatları bölümünü bitiren Önder, aynı üniversitede 3 yıl asistan olarak çalıştı. Daha sonra evlenerek Marmaris'e yerleşti. Bir çok kişisel sergi açtı ve karma sergiye katıldı. Çocuklara ve gençlere resim eğitimleri verdi. 


Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi 'Düş Evreni' isimli sergiye evsahipliği yaptı. 
İpek Seta'nın eserlerinden oluşan sergi 1 hafta süre ile açık kaldı. Sergi açılışında konuşma yapan İpek Seta, huzuru doğadan topladığı materyalleri birleştirerek oluşturduğu heykellerle bulduğunu söyledi. İstanbul'un yorucu yaşamından kaçarak Marmaris'e yerleşen 36 yaşındaki İpek Seta eserlerinde doğanın özgün metaryallerinden oluşan objelerini kullanıyor.'Düş Evreni'adını verdiği serginin mottosu ise 'Metafor Merdivenleri Sonsuzluğa Açılıyor" idi. 
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Kültür & Sanat 


Marmaris'te sahnelenen “Kadın Aklı Erkek Aklı” adlı tiyatronu büyük beğeni topladı. 
Savaş Özdural'ın yazdığı ve yönettiği, ünlü televizyoncu Saba Tümer, Yosi Mizrahi, Aysun Metiner, Fatih Gülnar, Pelin Turancı ve Savaş Özdural oynadığı Kadın Aklı Erkek Aklı oyunu Marmaris'te izleyiciyle buluştu. Armutalan Kültür Merkezi'ndeki oyuna Marmarisli sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. 


Filiz & Uğur Serin çifti tarafından işletilen Serin Kültür Kitap Kafe tarafından organizasyonu gerçekleşen etkinlik, Marmarisli sanatseverlere tiyatro ziyafeti sundu. 
Tiyatroda rol alan oyuncular Orhaniye'de bulunan, muhteşem bir konuma sahip Martı Hemithea Butik Otel'den konakladı. 
Marmaris'in köklü ulaşım firmalarından olan Ünlü Turizm oyuncuların ulaşımını VIP transfer ile sağladı. Art Maris Yapı, Sarmabahçe, Gizem Ofset, Erkman Marine Technicial, Eslife, Bedence, Şamataplus sponsorluğunda gerçekleşen organizasyona, Marmaris Belediyesi de destek verdi. 
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Oyuncuların saç ve makyajlarını Marmaris'in ünlü kuaförü Mevlüt Bayındır ve eşi Demet Bayındır yaptı. Kadın Aklı Erkek Aklı Marmaris yaşayanına unutulmaz bir gece yaşattı. 


HALDUN DORMEN 


KEREM ATABEYOĞLU RUHSAR OCAL ALMILA ULUER 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Kültür & Sanat 


ilker Ayrık ve Aykut Taşkın'ın rol aldığı “Uçurtmanın Kuyruğu” adlı oyun Aralık ayında Armutalan Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Marmarisliler oyuna yoğun ilgi gösterdi. 

Savaş Dinçel'in yazdığı “Uçurtmanın Kuyruğu”adlı oyun, Armutalan Kültür Merkezi, Tarık Akan sahnesinde izleyici ile buluştu. 
İlker Ayrık ve Aykut Taşkın'ın rol aldığı oyuna tiyatro severler yoğun ilgi gösterdi. 
Ünlü oyuncu İlker Ayrık oyun hakkında bilgi verdi. Ayrık " Savaş Dinçel hocamızın yazdığı ve ölmeden önce de yönettiği son oyunu on yıldır oynuyoruz ilk defa Marmaris'e geldik. İki kişilik traji komik bir öykü" dedi. Aykut Taşkın ise Marmaris'e ilk defa geldiklerini belirtti, tiyatroya olan ilgiden memnun kaldıklarını ifade etti. 


Akademi Garaj Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen “Teneke” adlı oyun büyük alkış aldı. 

Usta Edebiyatçı Yaşar Kemal'in aynı adlı romanından tiyatroya uyarlanan oyunun yönetmeni Cengiz Sezgin idi. Armutalan Kültür Merkezi'nde sergilenen oyunun konusu ise şöyle; “Bir Anadolu kasabasında, çeltikçi ağaların yönetmeliklere karşı gelerek ektikleri çeltik sıtmaya neden olur. İdealist ve genç kaymakam tüm tecrübesizliğiyle, sıtmaya tutulan kasaba halkı adına ağalarla mücadeleye girişir. Ancak kaymakam kasabadan, ardından teneke çalınarak sürülür. Teneke idealizm ile baskın güç arasındaki mücadelenin romanıdır. Marmarisli tiyatro severlerden büyük alkış alan tiyatro topluluğu oyuncuları izleyicilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. 
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Kısa Kısa 


“Kendi Pizzanı Kendin Yap” 


Marmaris'in popüler mekanlarından Kahveci Alibey Otel #p 

& Finedining'in” farklı ve özel içerikli menüsü ve gurme R 7 
kahvaltısı kadar pizzaları da oldukça beğeniliyor. Her Cumartesi çocuklara yönelik yaptıkları 'Kendi Pizzanı Kendin Yap'etkinliği ile çocukların gözdesi haline geldi. Erhan Gürkök yönetimindeki otel ve mekanı ayrıcalıklı kılan bu etkinliği Seda Yavuz çocuklar için organize ediyor. Büyükler kahvaltı ederken çocuklar da kendi pizzalarını yapıyorlar. 
İstedikleri gibi açtıkları pizza hamurlarına tercih ettikleri içleri yerleştirip fırına veriyorlar. Afiyetle yedikleri pizza ziyafetinde kendi pizzalarını yapmanın keyfini yaşıyorlar. 
Alibey Fine Dining'te ayrıca 
“Kendi Waffle'ını Kendin Yap' etkinliği de düzenlenmekte. 
Küçüklerin olduğu kadar büyüklerin de ilgisini çeken etkinlik her Cumartesi günü düzenlenmektedir. Rezervasyon için tel 0252 417 78 66 


Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Marmaris Şubesi Başkanı Yasemin Tümer ve vakıf üyeleri, Düriye için bir araya geldi. Yat limanında bulunan Liman Restoran Ömer'in Yeri'nde bir araya gelen Vakıf üyeleri Muğla'nın Akyer Köyü'nde yaşayan Düriye'nin kaleme aldığı şiirlerinden oluşan kitap basımı için gerekli bütçeyi toparlamak adına bir kahvaltı düzenlediler. İkiyüze yakın kişinin katıldığı kahvaltının geliri Düriye'nin şiir kitabı için kullanılacak. Muğla merkeze bağlı Akyer Köyü'nde aile fertlerinin neredeyse tamamı- nın tedavisi mümkün olmayan kas hastalığına yakalanan ailenin 37 yaşındaki kızı Düriye, duygularını şiirleri ile ifade ediyor. İşte tam da bu zor anlarında Düriye'ye umut kapısı açıldı. 
Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Marmaris Şubesi üyeleri de bu şiirlerin derlemesini alarak kitap haline dönüştürmek için kolları sıvadı. Mayıs ayında düzenlenecek engelliler haftasına kadar basımını hazırlayacak olan vakıf üyeleri, geliri Düriye'nin ailesine kazandırılacak olan şiir kitabı için tüm hayırseverlere teşekkür ediyor. 
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BIYIKOĞLU yB! 


Sürekli yenilik ve gelişime ihtiyaç duyulan bölgemiz turizminde en büyük görev inşaat sektörüne düşüyor. Artan konut ihtiyacı, şehir planlama ve kentsel dönüşümle Marmaris yenileniyor ve her geçen gün artan değeri ile yatırımcıların gözbebeği oluyor. Sektörün durmak bilmeyen hareketi gençlerin dinamizmiyle bütünleşiyor. Sayıları her geçen gün artan ve sektöre inovatif çözümler getiren genç inşaatçılar geleneksel müteahhit algısını da tazeliyor. Bu durum özellikle yenilenme sürecindeki Marmaris'e büyük katkı sağlıyor. 
Yenilikleri yakından takip eden, eğitimli ve özgüveni yüksek, 

genç kuşak inşaatçılardan Fatih Bıyıkoğlu Marmaris'e kazandırdığı seçkin yapılarla adından söz ettiriyor. 

“Büyüklerimizden aldığımız temeli günümüzün şartları ile bütünleştiriyoruz. Gelenekselden uzak yenilikçi ve farklı tarzlarda akıllı yapılar inşa ediyoruz. “diyen Bıyıkoğlu Grup yöneticisi Fatih Bıyıkoğlu sorularımızı yanıtladı. 


BİM Subat 2018 
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Sizi ve firmanızı yakından tanıyabilir miyiz? 

Hem Öğretmen hem de Esnaf bir baba ile ev hanımı bir annenin ilk çocuğu olarak 

27 Mart 1987 yılında, o dönem babamın 
görevli olduğu Kayseri'de dünyaya geldim. Aslen Ordu/Ünyelliyiz. İlköğretim 

ve ortaöğretimimi Ünye'de tamamladım. 
Yüksek öğrenim olarak Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği mezunuyum. 


Eşim Ebru BIYIKOĞLU ile de orada tanıştım. 


İş hayatına atılmam babamın esnaflığa olan tutkusundan gelmektedir. Ünye'de Beyaz Eşya ve Mobilya alanlarında halen 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faliyette olan mağazalarımızda 11 yaşın- dan itibaren hemen hemen her kademede görev aldım. Hem esnaflığı hem de çalışan olmayı öğrendim. İş sahibi olma kariyerim ise kendi şirketin olan BIYIKOĞLU GRUP'u 
2013 yılında Marmariste kurmak ile başladı. 
Bu süreçte Marmaris'in inşaat sektörüne yön veren isimlerle yoğun ve uzun dönem mesailerim oldu. Bu süreçte edindiğim deneyim ve tecrübe ile esnaflığımı harmanlayarak, vizyonumu ve misyonumu belirledim. İşimize gösterdiğimiz ciddiyet ve gayret o kadar büyük ki bu işe adımızı koyduk ve Fatih Ebru BIYIKOĞLU ile FEBYA-PI doğdu. 
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Başarı; asla kendiliğinden oluşmaz. Başarı için ciddiyet, dürüstlük ve azimden oluşan güçlü bir sac ayağı ile belirlenen bir hedefe, fedakarlık ve sabırla yürünmeli. Ancak bu şekilde Başarı sizinle anılabilir... 


Firmanızın marmaris inşaat sektörüne katkıları nelerdir? 

İnşaat sektöründe ilkleri başlatıp, geliştirerek devam ettirmekteyiz. Bunun ilk adımı 2014-2015 yılı inşaat sezonunda Marmariste ilk kez kablosuz akıllı daire cihazlarıyla yönetilen geliştirilebilir ve kişiselleştirilebilir akıllı daire konseptini uyguladık. O zamandan bu yana tüm projelerimizde bulunan akıllı daire konseptimiz yeni kurulan firmalara örnek olmuştur. Sağlamlık, Estetik ve Kalite üçlüsü için oluşturduğumuz standartlarımızı yükselterek her projemizi bir adım ileriye taşıdık. Geçtiğimiz yıl akıllı daire konseptimizi daha da genişleterek güvenlik sistemleriyle bütünleştirdik ve çevreci bir yaklaşımla güneş enerjisi beslemeli termosifon hatlarıyla daha çevreci ve ekonomik konutlar ürettik. 
Sektörde yeniliklerimizin yaygınlaşması 


K 


asıl hedefimiz. İnşaat sektörüne sağlam ve çevreci yaklaşımlarla yeni katkılarımız daha da sürecek... 


FebYapı geçmişinden projelerinden bahsedebilir misiniz? 

FEBYAPI geçmişinde Marmaris sakinleri için 2014-2015 inşaat sezonunda; Optimum Konutları, 

2015-2016 inşaat sezonunda; KentPark Konutları ve ParkPanora Konutları 2016-2017 inşaat sezonunda; Vera Konutları, Vista Konutları, şahısa özel Via/Life Konutları projeleriyle sektörde kaliteye imza atmıştır. 

İnşaat sektörü ile ilgili var olan sıkıntıları firma olarak aşmayı nasıl başarıyorsunuz? 

FEBYAPI olarak sektörel bazda olan genel 


i vi sıkıntıları aşmak için; alanlarında profesyonel ekiplerle iş öncesi ve iş sürecinde etkili iletişim kurarak, iş takvimlerine gerekli takviyelerle, bağlantılı işleri sıkı takip ederek, şirket içi genç kadrosuyla aktif öğrenim ile sürekli güncel ve güçlü kadroyla FEBYAPI zorlukların üstesinden gelmektedir. 


Kentsel dönüşüme bakış açınız nedir? 
Kensel dönüşüm, ülkemizin konut sektöründe depremle mücadele için atılmış en doğru ve en büyük adımdır. Bu yönüyle konut ve yapı yenileme projelerine hız kazandırmıştır. Bu süreç, tüm şehirlerde olduğu gibi Marmariste de ilgi görmekte eski yapılarımız daha güvenli olan yeni yapılara dönüşmekte. Bu noktada FEBYAPI olarak inşaat mühendislerimizle hem proje aşamasında hem de üretim sürecinde sağlamlıktan asla ödün vermiyoruz. 


Sizin için başarı ne demek? 

Başarı; asla kendiliğinden oluşmaz. Başarı için ciddiyet, dürüstlük ve azimden oluşan güçlü bir sac ayağı ile belirlenen bir hedefe, fedakarlık ve sabırla yürünmeli. Ancak bu şekilde Başarı sizinle anılabilir... 

İş yaşamındaki öncelikleriniz ve ilkeleriniz neler? 

Önceliklerim ve ilkelerim Esnaflıktan gelir. 
Bu nedenle müşteri memnuniyeti bizim için esastır. Müşterilerime sürekli sorduğum iki soru vardır. “Konutumuzun lokasyonu ve kullanım alanları sizin yaşamınıza uygun mu?” bu sual evet ise o müşterimizin geri kalan memnuniyeti kalitemizin garantisi altındadır. Müşterimiz kaliteli işcilik ve kaliteli malzemeyle oluşan estiği görür ve taktir eder. Zaten FEBYAPI'nın asıl amacıda budur. 
Rekabet sizce ne ifade ediyor? 

Rekabet sözcüğü benim için dört ana unsur demektir. İlki kalite ve hizmetin garantisi. İkincisi enleri kovalamak. Üçüncüsü sürekli gelişim. Ve son olarak da kaliteyi uygun mâl ederek tüketiciye kaliteyi olabilecek en uygun fiyatla sunmak demektir. 


Gelecekte kendinizi ve firmanızı görmek istediğiniz yer, durum nedir? Böyle bir tablo tarif eder misiniz? 

Dün ve bugün olduğu gibi Kaliteli, Estetik, Çevreci ve Teknolojik yapılar ile gelecekte daha geniş kitlelere hizmet edecek şekilde kendini geliştiren ilkelerine bağlı, sürekli kendini aşmaya çalışan, sektöründe sürdürülebilir yenikler sunmak için çabalayan bir firma olmaya devam edecektir. 
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Zeytinlere arılara balıklara... Kısaca mesleğine sevdalı bir gıda tarım ve hayvancılık müdürü 


NEJMETTİN KAYA 


Nejmettin Kaya ile ropörtaj yapmaya giderken tipik bir 657 ile görüşeceğimi düşünmüştüm. (Ben de 657 den emekliyim) ama sohbetimiz esnasında mesleğine, ülkesine sevdalı, işi doğru yapan değil, doğru işi yapan, güler yüzlü, misafirperver bir yönetici ile karşılaştım. 
Nejmettin Bey görevini sadece masasının başında yapmıyor, ağaçlara gidiyor, balıklara gidiyor. Yardım isteyen her üreticiye elini uzatıyor. 
Bilmediğim, merak ettiğim pek çok şeyi sordum ve en yetkili ağızdan en doğru cevapları sizlerle paylaştım. Teşekkürler Nejmettin Bey. 


Nejmettin Bey 28 Mayıs 1971 yılında Erzurum'un Horasan ilçesinin Bulgurlu köyünde doğmuş. Malatya Ziraat Meslek Lisesini bitirdikten sonra teknisyen olarak devlet memurluğuna başlamış. Memuriyeti esnasında meslek yüksek okulunu ardından da Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirmiş ve meslekte 28. yılını tamamlamış. 
Nejmettin Bey teknisyenlikten 

geldiği için hem yüksek okulda hem 

de fakültede bunun çok faydasını gördüğünü söylüyor. Köyde yaşamış birinin ziraat fakültesinde okuması 

gibi. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde çalıştığı 14 yıl süresince tarımsal konularda araştırmaya yönelik çalışmaları oldumuş. İş arkadaşlarıyla birlikte domates ve patlıcan yetiştiriciliği 
konusunda biri İngilizce olmak üzere 4 
tane kitap yayınlamışlar. 
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Bana Milas'ta Allahın Erzurumlusu gelmiş burada zeytinyağından bahsediyor derlerdi. 

Marmaris ten önce Milas'ta görev yaptım. Milas'ta organik zeytin yetiştiriciliği yapılabilecek alanların değerlendirilmesi konusunda kalkınma ajansına bir proje 


hazırladım ve projem kabul edildi. Projenin ardından bireysel olarak zeytin ve zeytinyağı konulu bir kitap yayınladım. Akabinde Milas'ta zeytin festivalleri düzenlenmeye başladı, bu yıl 3. yapıldı. Milas ta üreticilerin organik zeytine geçişleri arttı. 


M | Nejmettin Bey 28 Mayıs 1971 yılında 
3 Erzurum'un Horasan ilçesinin Bulgurlu 

4 köyünde doğmuş. Malatya Ziraat Meslek 
Lisesini bitirdikten sonra teknisyen olarak devlet memurluğuna başlamış. 
Memuriyeti esnasında meslek yüksek okulunu ardından da Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirmiş ve meslekte 
28. yılını tamamlamış. Nejmettin Bey teknisyenlikten geldiği için hem yüksek okulda hem de fakültede bunun çok faydasını gördüğünü söylüyor. Köyde yaşamış birinin ziraat fakültesinde okuması 


z gibi. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma " Enstitüsünde çalıştığı 14 yıl süresince wwe tarımsal konularda araştırmaya yönelik 


az 


çalışmaları oldumuş. İş arkadaşlarıyla i birliktedomatesve patlıcan yetiştiriciliği 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Etrafta dolaşırken zeytin ağaçları hep gözüme batar, elimde değil. Yanlış budandıklarını görürüm, içimden keşke şu dalı da kesselermiş derim. 

Yaşlılar zeytin ağaçlarının kesilmesini istemezler, ziyan olacağını düşünürler. 
Oysa zeytin kesildikçe daha çok ürün verir. 
Milas'ta görev yaparken, köyden bir üretici “Nejmettin Bey bir ara gelin de benim zeytin ağaçlarını budayalım ama babamın olmadığı bir zamanda yapalım bu işi” dedi. 
Babası zeytin açlarının budanmasına kesinlikle izin vermiyormuş. Biz arkadaşla sözleştik babasının köyde olmayacağı bir zamanı belirledik. Birlikte girdik zeytinliğe ben hangi dalların kesileceğini gösteriyorum onlar da kesiyorlar. Tam bitirmek üzereyken babası çıkageldi ve bağırıp çağırmaya başladı. Babaya ziraat mühendisi olduğumu söyledim “bırak ta tamamlayalım” dedim, büyük bir öfkeyle lanet olsun zaten bir şey bırakmamışsınız kesin kalanınını da dedi ve gitti. Kestik. O sıralarda benim görev sürem tamamlandı ve Marmaris e geldim. 
Ofiste olmadığım bir gün elinde bir teneke zeytinyağı ile bir amca gelmiş. “Kendisine selam söyleyin o zeytinleri budadıktan sonra bizim ağaçlar acayip zeytin vermeye başladı zeytinyağı da çok arttı ona bir teneke yağ getirdim” demiş. 


Zeytinin hasat edildikten sonra budanması gerekir. 

Çünkü hasat esnasında ağaçlar zarar görürü sürgünler kırılır. Ağaç hemen o anda budanırsa yaraları kapanır. Budanma aletleri her ağaçtan sonra dezenfekte edilmelidir. 
Dezenfekte işlemi için hiçbir şey bulunamıyorsa en azından çamaşır suyu kullanılabilir. Eğer bu dezenfekte işlemi yapılmazsa bir ağaçta olan hastalık diğer ağaçlara da bulaştırılmış olur. Budanmış artıkların hemen bahçeden çıkartılması gerekir. Geçmiş uygarlıklara baktığımızda zeytin barışın ve bereketin sembolüdür. Ülkemizde maalesef zeytinyağı tüketimi çok az. Yağ tüketimini bilinçlendirmek gerekir daha fazla tüketim sağlamak lazım. Ben çocukken zeytini taneyle yerdik, adam başı dörder tane zeytin düşerdi. babaannem beni çok sevdiği için kendi payına düşen zeytinden bana gizlice iki tane verirdi. Düşünsenize bu bölge insan ne kadar şanslı, hiç böyle kaygıları olmamış. 


Zeytinyağının kokusunu içinize çektiğinizde çimen kokusu alıyorsanız bu iyi bir zeytinyağıdır 

Kalitesiz ve çok miktarda zeytinyağı değil kaliteli ama az miktarda zeytinyağı üretilmeli ve bir marka sadakati oluşturulmalı. 
Marka sadakatini sağlamış firmaların batma riski, kazanamama riski olmaz.. Kaliteli zeytinyağını yeşilden siyaha dönüştüğü zaman üretebilirsiniz eğer zeytin siyahlaşmaya başladıysa kalitesi düşemeye başlar. 
Tabi sıkım fabrikalarının da bu işte rolü var. 
Zeytinyağı fabrikası da sizin zeytininizi 45 
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derecede sıkmamalı 27 derecede sıkmalı. 
Eğer fabrika daldan toplanan zeytinle dip zeytinini aynı suyla işliyorsa daldan toplayan üreticinin bütün emeklerini harcamış olur. Kaliteye etki eden bir başka unsursa zeytinin çuvallarda toplanmasıdır. Eğer topladığınız zeytini çuvallara doldurur ve üst üste yığarsanız ortada fermantasyon başlar, zeytinler yanmaya başlar zeytin yağının asitlik seviyesi yükselir ve kalite düşer. Zeytin kasalara konulmalı ve rüzgar alan bir yere bırakılmalı, içinden rüzgar geçmeli. 6 ile 10 saat arasında da fabrikaya götürülmeli. 


Ben bunu organik üretiyorum deyince organik olmuyor. Çevrede organik tabelası gördüğüm zaman tabelayı kaldırtıyorum çünkü 3 yıl emek ve para harcanmış bir ürünle normal şartlarda yetiştirilmiş bir ürünün organik adı altında aynı fiyattan satılması haksız re- 


| 


Ben devlet memurlarının biraz daha olağanın dışına çıkmalarından yanayım. İnisiyatif kullanmalı, risk almalı. Benim çabam, devletin 

bize sunduğu imkanlar içerisinde devletimizi bir adım daha ileriye taşımaktır. Devlet memuru olarak bizim kaygımız ve çabamız bu olmalı. 
8 saatlik mesaimizi devlete dolu dolu 
vermeliyiz, bu benim bakış açımdır. 


samata: 


kabettir. Sadece organik tarım yapanlar tabela asmalıdır. 

Organik demek hiçbir destekleyici kullanılmamış anlamına gelmez. Etrafta bir sürü organik adı altında ürün görüyorsunuz ama bu yanlıştır. Üründe hiçbir destekleyici madde kullanılmamışsa, kendi haine bırakılmış, hasat olgunluğuna gelmiş ve hasat edilmişse bu doğal üründür, buna organik denilemez. 

Organik tarım zorlu bir süreçtir. Organik tarım yapmak isteyen üreticinin öncelikle bakanlığın sertifikalandırdığı kuruluşlara başvurması gerekir. Üretimin yapılacağı toprak ve sulama suyu kuruluş tarafından analiz edilir, çevre koşulları değerlendirilir ve eğer organik tarıma uygunluğu varsa başvuru kabul edilir. Üretici başvurusu onaylandıktan sonra kendi koşullarını bırakarak tamamen o kuruluşun koşulların- da üretime başlar. Bu da 3 yıllık bir süreci getirir. 3 yıl sorunsuz tamamlandığında organik üretime geçilmiş olur. 


Denizler bize miras değil emanettir. 

Tür açısından çok zengin, balık veriminin çok yüksek olduğu bir bölgedeyiz. Ancak 15 20 yıl önceki balık popülasyonuna baktığımızda düşüş gözlemliyoruz. Biz yasakçı bir kurum değiliz, balıkları korumak için varız. Bugün küçük boyda bir balığı avlarsanız 10 20 yıl sonra bu balık türü yok olur gider. Balık avlama sezonuna uyulmasını İstiyoruz. Hangi balık hangi sezonda avlanacaksa ona göre avlanmalıdır. Aslında bu işin ticaretini yapanlar bu kanun ve yönetmelikleri çok iyi biliyorlar. Maalesef hangi balığın hangi boyda avlanacağını bilmelerine rağmen uymuyorlar. Bu durumda cezai işlem uygulamaya başlıyoruz. 


Gece dalışlarının ve zıpkınla avlanmanın kanunen yasak olduğu bilgisi doğru mudur? 

Evet gece dalışları ve zıpkınla avlanma yasaktır çünkü bu hak ihlalidir. Gece aydınlatma kullanarak zıpkınla avlandığınızda 

o hayvanın zaafından faydalanmış oluyorsunuz. Balık gece ışığa doğru gelir ve siz balığı kandırmış olursunuz. Bu hem insani hem de vicdani yönden rahatsız edici bir 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durumdur. İşletmelerden zıpkınla avlanmış balığı, 1 kilonun altındaki ahtapotu almamalarını istiyoruz. Avcı eğer zıpkınla avladığı balığın veya ahtapotun alıcısı olmazsa avlanmayı kesecektir ama işletmeler alıyorsa kaçak avlanma önlenemez. Kaçak avlanmanın nerelerde yapıldığını bizim bilmemiz mümkün değil, Benim telefonuma veya 112 ye ihbarlar geliyor, biz gecenin saat kaçı olursa olsun hemen gidiyoruz ve işlem yapıyoruz. Çoğu zamanda zorlanıyoruz çünkü kaçak avlanan kişiler kanunsuz iş yaptıklarını biliyorlar ve saldırganlaşabiliyorlar. Geçmişte bu nedenle bir su ürünleri mühendisi arkadaşımız kaybettik. Gelişmiş ülkeler gelecek 100 yılını planlamış durumdalar. Biz de gelecek yılları planlamak zorundayız. 


Biz bu yıl 12 bin metre kare hayalet ağ çıkardık. 

Bu yıl hayalet ağların temizlenmesi projesi yaptık ve çok başarılı oldu. Denizin dibine bırakılan ağlar avlanmaya devam eder o ağlara çok önemli türleri takılır bu da balık popülasyonunun düşmesine neden olur. 
Bu gelecek için büyük bir risktir. 


Genç Çiftçilere Hibe Programıyla genç nüfusu tarımsal üretime ve hayvancılığa yönlendirmek istiyoruz 

Hayvancılık konusunda 100 yıllar öncesini yaşayan Taşlıca diye bir köyümüz var. Taşlıca da hayvancılık saldım çayıra Mevlam kayıra mantığıyla yürüyor. Aşı döneminde hayvanları topluyoruz aşıları yapıldıktan sonra doğaya salıyorlar. Kurban bayramına kadar gelmez artık o hayvanlar. Doğada kendi başlarına yerler içerler gezerler. İşte böyle ilginç bir hayvancılık sistemi var. 
Burada hayvancılığı geliştirmek istiyoruz. 
Bakanlığımızın bu yıl üçüncü yılını tamamlayan genç çiftçilere bir hibe programı var. 
Eğer bir işletme kurmak isterseniz 96 50 
sini bakanlık karşılıyor. Yani bakanlık diyor ki “Siz yeter ki bir şey yapmaya karar verin, üretimde bulunun ve bu üretimi de kırsalsa yapın. Biz gerekli desteği verelim”. 18-40 yaş arası kişiler başvurabiliyor. Nüfusu 

20 binin altında bir yerde ikamet etme 
zorunluluğu var. Hibe alındıktan sonra 2 
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yıl boyunca satılamıyor, devredilemiyor. 
Bayan üreticilere artı puan var. Örneğin bu hibeden yaralanan bir bayana burada istiridye mantarı tesisi kurduk. Daha önceleri bu hibelerden yaralanabilmek için proje hazırlanması gerekiyordu ve kişiler bu projeleri hazırlatmak için proje firmalarına para ödüyorlardı, bu yıl bir değişiklik yapıldı artık herkes hayalini yazıyor, online başvurulabiliyor. Uygunluk olursa proje hazırlanıyor. 


Amacımız Marmaris çam balını bir marka haline getirmek. 

Bu yıl ticaret odası ile birlikte çam balı festivali düzenlendi ve çok iyi geçti bir farkındalık oluştu. Yakında burada balın iyi tarım uygulamalarıyla üretimi konusunda bir toplantı yapılacak ve tüm Türkiye'den katılım olacak.. Eğer bu konuda bir tebliğ çıkarsa balın artık bir standardı olacak. 
Artık bir firma üreticiden bal alacağı zaman analiz sonuçlarını görebilecek ve ona göre alış yapacak. Çünkü balda sahte olduğunu almamak için laboratuar analizi şarttır. 
Üreticilerimizden isteğimiz hastalık ve zararlılarla mücadele ederken mutlaka bize gelmeleridir. Biz yönlendirelim, reçeteyi biz yazalım. Ne kullanılacaksa biz söyleyelim. 
Çünkü yanlış uygulama yaptıkları zaman ürüne yansıyor. Buradaki satıcılara da ürün alırken mutlaka kalıntı analizi yaptımalarını söylüyoruz. Artık amatör ruhtan çıkıp profesyonelleşmemiz gerekiyor. 

Temmuz ayı sonunda arıcılarımız yaylalardan, iç anadoludan buraya gelmeye başlıyorlar. Bu dönem bizim için en kritik 


dönem çünkü Marmaris te arıcılık ve turizm bir arada yürümek zorunda . Bu konuda tedbir alıyoruz. Bazı bölgeleri turizm sezonu için risk bölgesi olarak belirleyerek valilik genelgesiyle kapatıyoruz ve arıcılara alternatif noktalar gösteriyoruz. Arıcılardan bizden habersiz kaçak konaklama yapmamalarını istiyoruz. Bazı arıcılar kovanlarını gece getirip yığıyor ve kaçıyorlar. Bu bizi çok sıkıntıya sokuyor çünkü kovanın sahibi su koymamış oluyor. Arılar kodlama sistemiyle çalışır. Diyelim ki arı yoldan gelmiş kızgın ve hava sıcak. Eğer siz su koymadan kovanı açarsanız arı suyu ilk bulduğu yere gider, siz daha sonra oraya su koysanız bile geri gelmez. İlk bulduğu suya gider, eğer bu su kaynağı da bir otelin yüzme havuzu olursa sürekli o havuza gitmeye başlar. 
Kovanın kapağını açmadan önce mutlaka su konulmalıdır. Bu nedenle bazen kaçak kovanları yerinden kaldırmak zorunda kalıyoruz. Buna meydan vermemek için bize önceden rezerve yaptırıyorlar 1300 civarındaki belirlenmiş nokta var ve bu konaklama işinden para almıyoruz.. Eğer bir arıcı bize bildirmeden, muhtara bildirmeden konaklama yapıyorsa ya sakladığı bir şeyler vardır ya da yasak bölgede konakladığını biliyordur. 


Nejmettin Bey biraz da magazin diyelim. 
Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Bir futbol takımız var. Bazen rakip takımlarla maç yapıyoruz. Her Salı akşamı da kendi aramızda maçlar yapıyoruz. Zaman zaman kahvaltı programları düzenliyoruz, ben kendi çapımda saz çalıp söylüyorum. 
İş arkadaşlarınızla mesai saatleri dışında birlikte vakit geçiremiyorsanız arkadaşlıklar resmiyet çerçevesinde kalır, arkadaşlık ve dostluk bağı kurulursa işler daha kolay ve keyifli yürür diye düşünüyorum. 


Tüm çalışanlarınız son derece nazik ve güler yüzlü 

Buradaki çalışma felsefemiz şudur, TC vatandaşı olan herkes buradan işini hallederek gitmelidir. Bizim iş yerimizde bugün git yarın gel gibi bir yaklaşım yoktur. İnsanları güler yüzlü karşılarız. Şu kapıdan giren herkesi ben nasıl karşılanmak istersem öyle karşılarım. 


Röportaj: Gül Özdündar Şenay 
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Fitness dünyasına yeni bir soluk getiren EMS stüdyolarında kişiye özel antreman sistemiyle, kısa sürede sıkılaşma, kas oranını arttırma, ağrılardan kurtulma, kilo verme gibi istenen sonuca ulaşılabiliyor. 
Dünya çapında EMS fitness egzersizleri uygulamakta olan stüdyolar arasında Türkiye merkezli olan stüdyoların sayısı 

da giderek artmaya devam etmektedir. 
Ülkemizde son yıllarda büyük bir popülerlik yakalayan bu egzersizlerden spor yapmaya elverişli olan her yaştan kişi yararlanabilir. 
Marmaris'te Serhat Tümer ve Mehmet Gümüş ortaklığında Armutalanda 

özel bir stüdyoda kurulan 20 | IU, 2 
Minutes EMS stüdyo daha az zamanda istenilen hedefe ulaşmak isteyenlerin akınına uğruyor. İşte 20 dakikalık 
EMS sporunu tercih edenlerin nedenleri 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minutes 
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Sedat Deniz 
Olcay Tuzla Bir turizmci olarak kış aylarında yapıla- 


bilecek en güzel şeyi yapıyorum. Spor hayatımda hep vardı. Ama 20 Minutes EMS Stüdyo ile tanıştığımdan beri spor benim için daha da kolaylaştı. İyi ki tanıştım. 


Şahin Karhan 


20 Minutes EMS Stüdyo'yu seçtim 
çünkü yoğun iş temposunda kısa zamanda yapmam gereken sporu 


yapabiliyorum. Eğitmenleri çok ba- hissediyorum. Kızım da aynı sonuçları şarılı. Bu 4. Seansım oldu. İstediğim aldı. Gün boyu da dinamik ve formda 


hissediyorum kendimi. 


Kızımla birlikte geliyoruz, kısa zamanda hedeflediğim kiloya ulaştım. Sıkılaşma 


sonucu almaya başladım bile. 
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20 Minutes EMS Stüdyo'ya da geliyorum çünkü bütün gün zamanımı alan 


iki küçük kızım var. 20 dakikada istedi- 


ğim sonuçları alıyorum. Bale ve dans ile ilgilendiğim için enerjik olmamda çok etkili oluyor. 


20 Minutes EMS Stüdyo'yu tercih ettim 
çünkü yakın arkadaşlarım olan sahipleri denemem için davet ettiler. İlk gün bile etkisini hissettim ve hemen üye oldum. Kısa zamanda harika sonuçlar aldım. Bana spor yapmayı sevdiren bu stüdyoya eğitmenlerine ve kurucularına teşekkür ediyorum. 
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Bu sporla ilk kez İngiltere'de tanıştım. Oradaki çevremde herkes böyle bir stüdyoya gidiyordu. Ben de başladım çok etkili sonuçlar aldım. Türkiye'ye döndüğümde İstanbul'da araştırdım ki Marmaris'te de varmış çok sevindim hemen başladım. 
Çok etkili bir spor şekli. Çok memnunum. 


Diyetisyen olmama rağmen istediğim fitliği 20 Minutes EMS Stüdyo sayesinde sağladım. Uygun bir beslenme programı ile desteklendiğinde harika sonuçlar elde ediliyor. Bence yeni nesil spor yapma şekli artık bu olmalı. Tavsiyelerimle. 


20 Minutes EMS Stüdyo'yu sıkılaşmak ve 
kilo vermek için seçtim. 24 seansta 19 kilo verdim. Bu kadar kısa sürede bu sonuca ulaşmak benim için mucize oldu. Hedeflere kısa yoldan ulaşmak hele günümüz 


şartlarında çok daha keyifli. Tüm dostlarıma 


tavsiye ediyorum. 


20 Minutes EMS Stüdyo'yu seçtim çünkü harika iki eğitmeni var. Kısa sürede istediğim forma ulaştım. Yaza kadar devam etmeyi düşünüyorum. İyi ki tercih etmişim. Tüm dostlarıma tavsiye ediyorum. 


Burada spor yaparken aynı zamanda eğleniyorum da. Çünkü kısa sürede bitiyor. Buradan çıkınca kendimi daha enerjik hissediyorum. Sıkılmadan geçirdiğim vakitte üstelik hem forma giriyor hem de istediğim kiloya ulaşıyorum. 
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“Gezmek, yaşamaktır' sloganı ile Marmaris ve Fethiye bölgesinin lider tur operatörü haline gelen Koral İVA h 
Turizm'den, kış döneminde bol bol anılar biriktirmeniz için, birbirinden güzel ve özel tatil rotaları... 2 
Sömestr dönemini ve Kış sezonunu unutulmaz kılmak isteyenler, Türkiye'nin en güzel şehirlerinde Koral Turizm ile keyifli anılar biriktirmeye devam ediyor. Her zevke ve her bütçeye hitap eden turlar, özenle hazırlanmış programlar ile Denizli'den Kars'a kadar bir çok farklı destinasyon keşfedilmeyi bekliyor. 


Bam 


4 MASALSI DİYAR KAPADOKYA 


i hayal edin... Bir bozkır, etrafı dumanlı masallarla çevrili, ii e felsefesi ile gönülleri yakan e bir tarafı Hacı Bektaş Veli... Bir tarafı beyaz duvağı ile Erciyes, tarafı başında dumanlı Hasandağ, altında vadiler, içinde sakın e Aşk... Dünyada eşi benzeri yoktur Kapadokya nın. eli şa iv münhasır sarı, beyaz ve kırmızı renklerini, beşbin yıllık me b. , bir milyon yıllık yaradılış tarihini, kah yeraltından kah gök şe gi görmek isteyenler Koral Turizm ile anılar biriktirmeye devam ediyor. 
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DOĞU EKSPRESİ KALKIYOR, KARS YOLCUSU KALMASIN 


Bir şarkı piyasaya çıkar da tüm müzik listelerini alt üst eder ya işte Kars Turu da bu senenin tur listelerini altüst edip, en çok rağbet gören destinasyonu olmayı başardı. Tren yolculuğunun nostaljisi mi dersiniz, Kars kültürünün etkisi mi dersiniz yoksa Çıldır Gölü'nün büyüsü müdür sizi çekecek olan bilemiyoruz ama bu tura katılmak için gerçekten çok neden bulabilirsiniz...Koral Turizm'in kaliteli hizmet anlayışıyla bu turdan en üst seviyede memnun kalınıyor. 
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SAĞLIĞINIZ HERŞEYDEN DEĞERLİDİR Koral Turizmin 'Sağlığınız herşeyden değerlidir", konsepti ile hazırlanan termal turlarında, şifalı suların keyfini çıkarabileceğiniz harika tatil programları sizleri bekliyor. Afyon ve Denizli'nin en iyi termal otellerinde sizlere gelişen sağlık turizminin fırsatları sunuluyor. Kış döneminin en çok tercih edilen tatilleri genelde termal otellere olmaktadır. Hem sağlıklı hem de huzurlu, stresten uzak , sıcacık bir dinlence arayan herkes termal turlarını tercih ediyor. 
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ANTALYA HER 
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ŞEY DAHİL OTEL TATİLLERİ eyim ama çok 


masın ve ben de biraz dinleneyim 


A YA YA 


BEYAZIN BÜYÜSÜ GÜNÜBİRLİK KAR TURLARI 


Konaklamalı turlara gitmeye vakti olmayanlar, ama yine de çocuklarına veya kendilerine kar keyfi yaşatmak isteyenler için Koral Turizm her i haftasonu günübirlik kar tatilleri düzenliyor. Muğla Yılanlı Dağı ve De- | nizli Bozdağ Kayak Merkezi'ne yapılan günübirlik ziyaretler ile beyazın büyüsüne kapılabiliyorsunuz. Daha yakın bir yer olsun diyenler Muğla Yılanlı dağını tercih ederken, profesyonel bir kayak merkezine gitmek isteyenler de Denizli'yi tercih ediyor. Kayak merkezinde telesiyej, t-bar, kayak takımı kiralama, snow board kiralama ve kızak kiralama gibi hizmetlerden de çok uygun fiyatlarla faydalanabiliyorsunuz. 
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Tur program detayları ve fiyatlar hakkında bilgi edinmek için lütfen arayınız 


Miamin nl 


0533 9233124 (Gsm) 
infookoraltravel.com www.koral travel.com 
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BÜŞRA ÇAKIR 


Marmaris ve Bölgesi Konut Satış-Kiralama Sertifikalı 
Uzman Danışman. 

Bildiği Diller: İngilizce. 


EN UYGUN FİYAT 

Bu zorlu rekabet ortamında mülkünüz için en uygun fiyata nasıl karar vereceksiniz? 


ZAMAN AYIRMA 


Mülkünüzü satmak için her 


gün ne kada 


r zaman ayırmayı 


düşünüyorsunuz? 


u uzmanlı 


Satılık gay pazarlanmas 


PAZARLAMA PLANI 
Mülkünüzün pazarlanması için gerekli adımların yer aldığı bir pazarlama planı hazırlayacak mısınız? 


BÜROKRASİ 


Bürokratik işlemlerle 


ğraşacak sabır ve ğa sahip misiniz? 


PAYLAŞIM rimenkulünüzün ı konusunda size 


yardımcı olacak Gayrimenkul Danışmanlarından oluşan 
2.500 kişilik bir paylaşım ağına sahip misiniz? 


ALICI TAKİBİ 


Pazarlık şansınızı 


kaybetmeden potansiyel 


alıcıların takibini 


yapabilecek misiniz? 


MELİKE AKGÜL 


Marmaris ve Köyler Bölgesi Arsa, Konut Satış-Kiralama Sertifikalı Uzman Danışman. 

Bildiği Diller: İngilizce. 


NAZİF OLGUN 


Marmaris ve Köyler Bölgesi Arsa, 


Konut Satış-Kiralama Sertifikalı Uzman Danışman 
Bildiği Diller: İngilizce. 


PAZAR ANALİZİ el A 
Mülkünüzün gerçek değerini tam Kn ve doğru olarak saptamak için pazar Ki analizini hazırlayacak mısınız? ilüs MAKSİMUM TANITIM 


Mülkünüze pazardaki maksimum tanıtımı nasıl yapacağınızı düşündünüz mü? 


DEĞERLENDİRME 
Mülkünüze talip olacak potansiyel müşterileri değerlendirme işlemi konusunda deneyiminiz var mı? 


GÖRÜŞME 


Evinizin kapısını kime 


açıyor olabileceğinizi hiç KA düşündünüz mü? <ıh 


EĞİTİM — 
Gayrimenkul Danışmanlarının aim / © 
(7 W alien 


size doğru hizmeti verebilmek için katılmış oldukları pek 

çok zorunlu ve seçmeli mesleki eğitimi siz de almayı düşünüyor musunuz? 


FİYAT TEKLİFLERİ G.B 


Alıcının size önereceği — 


fiyatın, mülkünüz için en iyi gi fiyat olup olmadığını nasıl 


anlayacaksınız? hi 


SEÇİL ÇAKI 


Marmaris ve Bölges 
Satış- Kiralama Ser 
Danışman. 


CENGİZ KOZALIOĞLU ARZU ERÇOBAN 


Marmaris ve Bölgesi Konut, Ticari, Marmaris ve Bölgesi Konut, Ticari, Arsa Satış-Kiralama Sertifikalı Uz- Arsa Satış- Kiralama Sertifikalı man Danışman. Uzman Danışman. 

Bildiği Diller: İngilizce, Almanca 


Bildiği Diller: İng 


VİNİ 
KENDİNİZ Mİ 
SATMAYI 

DÜŞÜNÜYOR, Mi 
SUNUZ? anma 


MÜLKÜNÜZÜN SATIŞI İLE İLGİLİ / M a rma r 1S? 
KONULARDA İŞİNDE UZMAN BİR yere we N Sali RE/MAX GAYRİMENKUL DANIŞMANI A 

İLE ÇALIŞIRSANIZ KENDİNİZE VE ee AİLENİZE AYIRAGAK BOL BOL bölgenin uzman ve LİKE kadrosuna VAKTİNİZ OLUR sahip RE/MAX Uzman'ı arayınız. 


SİZİN YERİNİZE TÜM İŞLEMLERİ 0532 7/840287 
DANIŞMANINIZ HALLEDER. 0252 413 6 444 


Ticari Mülkler Devir ve Kiralama Kurumsal İletişim — Resepsiyon Sertifikalı U anışm. 
Bildiği Diller . Sn LLM : İtalyanca, İngilizce 

Sertifikalı Uzman Danışman İspanyolca, Fransızca, Türkçe 


Röportaj 


Çeyrek asırlık “Altın Güvercin'in yaratıcısı 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Türkiye'nin geleneksel özellikli tek müzik yarışması unvanına sahip “Altın Güvercin'in mimarı Ali Rıza Türker'in 69 yıllık yaşam öyküsü var. Bu öykü, gazetecilik, organizatörlük, prodüktörlük ve müzik sanatlarının örgütlenmesi adına yapmış olduğu hizmetlerle dolu. Ali Rıza Türker'i İstanbul, Marmaris, Almanya üçgenindeki yoğun temposu içinde yakaladık. 
Marmaris'te kalacağı çok kısa süre içerisinde büyük bir nezaketle bize zaman ayırdı. Gerçek bir beyefendiyle kahvelerimizi yudumlarken, Altın Güvercin, festivaller ve Marmaris ağırlıklı bir söyleşi yaptık. Bir Marmaris sevdalısı olan Ali Rıza Bey bütün samimiyetiyle ilçenin kültür ve sanat yaşamıyla ilgili düşüncelerini, özlemlerini, önerilerini ve sitemlerini paylaştı. 


Ali Rıza Türker 1948 yılında istanbul'da doğmuş. Vefa Lisesi'nde öğrenciyken, hürriyet gazetesinde çalışma- ya başlamış. Hürriyet'teki 17 yıllık kıdemi içinde Yeni Gazete, Kelebek ve Gong dergilerinde de müzik ağırlıklı haberler yapmış, ropörtaj ve eleştiri yazıları yazmış. 
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-Müzik ve gazetecilik, ikisini nasıl bir araya geldi? Nasıl müzik gazetecisi oldunuz? 


Hayatımın ilginç tarafı şudur, müzisyen olamadığım için müzik gazeteciliği yaptım. 
Pek çok ünlü müzisyen sınıf arkadaşlarım oldu. Mesela Moğollar'ın bas gitaristi Taner Öngür, sıra arkadaşımdı. Taner, Türkiye'nin 


çok önemli bas gitaristlerindendir. Biz 68 
kuşağıyız, okul sıralarında müziğe sevdalandık. Bir yanımızda Beatles, Rolling Stones, diğer yanımızda Aşık Veysel bir yanımızda Fikret Kızılok bir yanımızda Barış Manço, Cem Karaca. Kaybettiklerimizi saygıyla anıyorum. Denk geldi çömez olarak gazeteciliğe girdim alaylı bir gazeteci oldum. 


Ali Rıza Bey, aktif gazetecilik yıllarının sonrasında müzik kulvarından kopmadan yurtiçi ve yurt dışında çeşitli organizasyonlar düzenlemiş. 
1986'da ülkemizin geleneksel anlamda tek müzik yarışması olan Kuşadası Altın Güvercin'in temellerini atmış. 90'lı yılların başlarında prodüktörlük çalışmalarına girişerek 10 yıl boyunca 30 kadar albümün prodüktörlüğünü üstlenmiş. 


-Meslek hayatınızda sizi en çok mutlu eden onurlandıran gelişmeler neler oldu? 


Meslek hayatım boyunca gurur duyduğum, benim için çok önemli iki gelişme oldu. 


Biri, 8 yıl gururla sürdürdüğüm POPSAV (Popüler Müzik Sanatı Vakfı) Kurucu Genel Sekreterliği görevim, diğeri ise MÜYOBİR (Müzik Yorumcuları Meslek Birliği) Kurucu Genel Sekreterliği görevlerimdir. 


Hayatımın bütününe baktığımda 17 sene gazetecilik, 24 Altın Güvercin ve 13 yıl müziğin örgütlenmesine verdiğim hizmetler hayatımın özeti oldu. 


— Altın Güvercin Müzik Yarışması ülkemize çok değerli besteci, yorumcu ve söz yazarları kazandırdı. Bize Altın güvercin'i anlatır mısınız? 


Yaklaşık çeyrek asır Kuşadası'ndaki Altın Güvercin Müzik Yarışması'nı yaşattım. Bu süreç içerisinde dört belediye başkanı değişmiş olmasına rağmen ne mutlu ki, Altın Güvercin çeyrek asır devam edebildi. 
Arada fasılalar da oldu elbette ama o fasılalarda da yarışmayı kurucu genel sekreteri olduğum POPSAV'la yaşattık. Ara verilen senelerle birlikte 2013 yılına kadar devam eden güzel bir yolculuktu. Bu yolculuk, 
2013 yılında Kuşadası'na yeni gelen belediye başkanının yarışmayı iptal etmesiyle sonlandı. Bu tek taraflı belediyenin vermiş olduğu bir karardı ve biz de buna saygı duyduk. Çünkü, ben Altın Güvercin'in patentini belediyeye devretmiştim. Bundan sonraki dönemlerde bu işin yaşatılması tabi ki belediye kararıyla ilgiliydi ama beklediğim duyarlılığı göremeyince, Türkiye'ye mal olmuş hatta Avrupa'da bile adı geçen bu yarışma maalesef yapılamaz hale geldi. 
Sadece ben değil, hem Kuşadası halkı, hem de müzik camiası bu karara çok üzüldüler ve tepki gösterdiler ama sonuç alınamadı, yapacak bir şey yoktu. 


Turizm denilen çok önemli bir kaynağın bölgelere daha fazla getiri sağlayabilmesi için kültür ve sanat köprüsü kurulmalıdır. 


Yarı Kuşadalı olmama rağmen Marmaris'e olan tutkum ve sevdam nedeniyle 3 sene önce Marmaris'e yerleştim. Bu yerleşimim sırasında aradaki dostlar aracılığıyla Belediye Başkanı ile tanışma fırsatım 

oldu. Kuşadası Altın Güvercin yarışmasını yaşatmak elbette ciddi bir deneyimdi ve bu deneyimlerimizden yola çıkarak Marmaris ve Muğla belediye başkanları ile görüştük. 
Görüşmelerimizde her ikisinin de ortak notası şuydu; “Bizim kaynaklarımız yetersiz, biz buralarda doğru dürüst festival yapamıyoruz. Ali Rıza Bey sizin deneyimleriniz var, kaynak bulursanız bizden maddi yardım talep etmeksizin size bu sahillerde ve festival 


tiyatromuzda reklam amaçlı destek verebiliriz” Bu durumda kendileriyle vedalaştık. 
Organizasyon konusunda deneyimi olan bir kişinin başarılı olabilmesi için onun da önünde bir öncü kuvvetin olması gerekir. 
Bu kuvvetler de belediyelerdir. 


Bu kadar kıymetli ve doğal hazinesi olan yerlerde kültür ve sanat olmadığı zaman bir öksüzlük, bir yetmezlik söz konusu olur. 


Ne yazık ki, isimlerden, yönetimlerden ve partilerden bağımsız olarak gördüğüm bir şey var ki; birikimi, değeri olan insanlardan yararlanılmıyor. Düne kadar Marmaris'e İngiltere'den, İskandinav ülkelerinden, Rusya'dan tutun da Asya ülkelerine kadar pek çok ülkeden insanlar gelirdi. Ancak şimdi ciddi bir sıkıntı var, Marmaris esnafının günü siftahsız bitirdiklerini duyuyorum. Bu durumda yöneticilerin, bizler gibi değerlerle buluşup, “bu bizdendir, bu bizden değildir” anlayışını bir tarafa bırakarak mutlaka ve mutlaka açığı kapatmaları, alternatif yaratmaları lazım. Ben bu konuda sitemliyim açıkçası. 


Ben yaşını başını almış bir kişiyim, gazetecilik de yaptım, prodüktörlük de yaptım, organizatörlük de yaptım, hizmetlerimle övünen ve tatmin olan bir kişiyim ama içimin bir tarafında hala bir sızı var. 


İsterdim ki Marmaris'te de, Muğla'da da daha ciddi masalarda oturup sadece maddi destek aramayı değil hizmetin şeklini bulmayı konuşalım. “Marmaris'te 

de bir Altın Güvercin yaratabilir miyiz?” 
sorusunun cevaplarını arayalım. Nitekim ilk Marmaris Festivali 1981-82 de rahmetli Egemen Bostancı tarafından düzenlendi. 
Festival tiyatrosunun temelinin atıldığı yıllardı. O yıllarda ben genç bir gazeteciydim ve Egemen Bostancı'ya destek vermek durumundaydım, bu görevden çok mutlu oldum, onur duydum. Ancak, o yıllarda da anılarımdan çıkmayan bir durum yaşadık. 
O dönemin belediye başkanıyla Egemen Bostancı'nın prensipleri çakışmıştı. Bundan da şu çıkıyor; maalesef yerel yönetimlerle organizasyonu yüklenenler arasında daima bir ikilem yaşanıyor. 
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-Marmaris'te de Altın Güvercin benzeri bir müzik festivali olabilir mi? Neler önerirsiniz? 


Neden olmasın? Ben hem Marmaris'i severim hem de yurdumu severim. Birikimlerimi yerel yönetimlerle paylaşmak, gençlerle paylaşmak ve Marmaris'e hizmet etmek konusu benim için önceliklidir. Ben belediyenin karşısına çıkıp da, “Ben bu işi yaparım bana şu kadar para verin” deme durumunda hiç olmadım, olmam da. Çünkü Türkiye'de belediyelerle nasıl çalışıldığını bilen bir insanım. Sorunuzun özüne gelince her şeyden evvel birlikten kuvvet doğar. Bu noktadan hareketle belediye başkanımızın öncülüğünde, tek kişiye bağımlı kalmaksızın bir düzenleme kurulunun, bir danışma kurulunun oluşması lazımdır. Bu kurulda, Ali Rıza Türker olur, yanında turizmciler olur, belediye başkanımızın başka danışmanları olur, Turizm ve Kültür Bakanlığı'ndan destek alınabilir, festival tiyatrosu ve Marmaris'in doğal güzellikleri ile harmanlanarak neler neler yapılır, sayfalara sığmaz. 


Ondan sonra sayfalar açılır. Bu sayfalar edebiyattır, müziktir, sergidir, telif hakları ile ilgili konferanslardır, içine Altın Güvercin benzeri bir yarışma konulabilir. Ki, müzik dünyası böyle bir yarışmanın açlığı içerindedir. Burada göz önünde bulundurulması gereken en önemli gerçek, Muğla ve Marmaris'in dünyada eşine benzerine az rastlanır doğal ve aynı zamanda kültürel özelliklere sahip bir bölge olmasıdır. 


Demek ki hedef, öncelikle Marmaris'in doğal güzelliklerini sunma sevdasında olmak bunu kuvvetlendirmek için de sanatsal ve kültürel etkinlikleri aracı kılmak ve bütün bu etkinliklerin halkla buluşmasını sağlamaktır. 


Festivaller ve diğer kültürel etkinlikler sıralamasında marmaris nerelerde? 


Evet bu önemli bir konu. Bunu üzülerek söylüyorum ama basından izlediğim kadarıyla Marmaris'in, Bodrum, Alaçatı, Çeşme, Antalya gibi turizm bölgeleri sıralamasında çok gerilerde olduğunu görüyorum. Bu 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durumda yönetim kademesi, yerli eşraf, Marmaris turizmcisi ve yatırımcıları “Neden bu durumdayız?” sorusuna cevap vermek durumundadırlar. Ben kendi penceremden baktığım zaman kültür ve sanat festivallerinin eksikliğini görüyorum. Mevcut festivaller de kitlelerle buluşmadığı, basın tarafından değer bulmadığı zaman çabalar zayıf kalıyor. Entegrasyon olmazsa çabalar boşa gider. 


Turizm ve tatil yörelerinde gerçekleştirilen, Türkiye'nin kültür ve sanat dünyasına pek çok değerli sanatçı kazandıran Kuşadası Altın Güvercin, Antalya Altın Portakal gibi önemli festivaller birer birer kayboluyorlar. Festivallere neler oluyor? 


Organizasyonlar ve festivaller maalesef 

atıl konular haline geldiler. Konu basite indirgendi. Yani ne bakanlıklar ne de yerel yönetimler, festivallerin kültürel anlamda ne kadar önemli hizmetler olduğunu artık önemsemiyorlar, gerekli ilgiyi göstermiyorlar. Ben rahmetli Egemen Bostancı sayesinde festival dünyası ile tanıştım ve ondan çok şeyler öğrendim. Mümkün olduğu kadar da izini sürmeye çalıştım. Bir festival nasıl yapılır, katılımcılar nasıl memnun edilir ve hedef kitleye nasıl ulaşılır konusunda bir hayli kafa yordum. Sonuçta bunların hepsinin dayanışma ve paylaşmaktan geçtiğini öğrendim. Festivallerin içeriğinde klasik müzik olabilir, popüler müzik olabilir, sergiler, konferanslar olabilir, yarışmalar olabilir özellikle büyük kentlerin dışındaki hayatlarda, turizm beldelerinde çok ciddiye alınması gerekir. Mesele sadece şarkıcı getirmek değildir. Ben Marmaris Festival Tiyatrosu'nun yapılışında da bulunan bir kişiyim, gerçekten güzel bir tiyatrodur ancak artık önünden geçerken üzülüyorum. 
Çünkü atıl durumda. Sadece yaz aylarında birkaç konserin yapılması böyle bir tiyatro- nun varlığını sürdüremez. Yaşayan geleneksel yapıya sahip bir Marmaris festivalinin merkezi konumunda olsa bu tiyatro canlanacaktır. Elbette devlet ve yerel yönetimlerin tutumları dışında ekonomik nedenler de var ama ben şuna inanıyorum, kültürel 

hizmetlerin de yol yapmakla temizlik yapmakla eşdeğerde olması gerekir. 


Pek çok ünlü sanatçıyı popüler müzik dünyasına kazandırmış ve birçoğunun da menajerliğini yapmış bir usta olarak günümüz popüler müziğinin değerlendirmesini yapar mısınız? 


Türk pop müziğinde duygusallık, nitelikli şarkı sözleri ve besteleri yok oldu. Daha mekanik bir durum ortaya çıktı. Eskileri özlüyoruz. Ama adı üzerinde popüler müzik, inişler çıkışlar olabilir, dünya müziği de aynı sıkıntılar içinde. Uzun yıllar bestelere bakan ve yarışmalar düzenleyen biri olarak şunu söyleyebilirim, Türkiye müzisyen yetiştiriyor ancak besteci yetiştiremiyor. İyi beste yapan, iyi söz yazan değerlerimiz kalmadı. 
Bugün Cem Karaca gibi protest müzik yapan bir sanatçı yok, Anadolu'yla batıyı bütünleştiren, Anadolu ozanlığını kente taşıyan bir Fikret Kızılok yok, popüler müzik kanalıyla çocukları eğitmeye çalışan bir Barış Manço yok. Bu örneklere baktığımız zaman eksikliğimizin ne olduğunu anlıyoruz. Ustalardan yararlanıp, özel konservatuarlar açmak gerektiğini düşünüyorum. 
Mesela bu Marmaris'te gerçekleştirilebilir. 
Burada Sadun Ersönmez gibi bir değer var, kendisinden yararlanılabilir. Bizler de İstanbul'dan aracı oluruz. Garo Mafyan'ları getiririz, İskender Paydaş'ları getiririz. 
Müziğimizi yönlendiren kimlerse onları buraya getiririz. Haftada bir gelirler, ayda bir gelirler burada çocuklarımızı eğitiriz. 


Yaşamınızın büyük bir bölümü müzik sanatçıları arasında geçmiş. Türk popüler müziğine gerçekten değer kattı diyeceğiniz birileri var mı? 


Bu sorunun karşılığına bir yorumcu koyabilirsiniz ama müzik popülerdir, modadır, bugün bir kişi gelir yarın yerine başkası gelir. Bu bakış açısıyla bir şarkıcıdan söz etmeyeceğim. Nur içinde yatsın, ben bir Atilla Özdemiroğlu hayranıyım. Atilla Özdemiroğlu çok komplike bir kişiydi, çok değerli bir sanat adamıydı. Hem virtüözdü, hem de telif haklarımızla ilgili uzun yıllar MESAM'ın başkanlığını yaptı. Gençlere çok önem verdi. Kimsenin hakkını yememek konusunda çok duyarlıydı. Yine aynı anlamda Timur Selçuk'tan söz etmek isterim. Bu iki ismi konservatuar gibi düşünün. Bence , bu ülke bu iki kişiden yeterince yararlanamadı. Her ikisini de yere göğe sığdırmam mümkün değildir. 


Sormadığımız ama anlatmak istediğiniz başka bir konu yada bir mesajınız var mı? 


Özellikle Marmaris'teki kültür hizmetlerinin neden yapılamadığı konusunda bilgi vermek imkanı buldum teşekkür ederim. 


Marmaris çok güzel bir belde kıymetini bilmeliyiz çok kısa zamanda kültür ve sanat yaşamı eksikliğinin kapanması gerektiğini ümit ediyorum. 


Bu keyifli söyleşi için teşekkürler Ali Rıza Bey. 


Röportaj: Gül Özdündar Şenay 
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KORAL TRAVEL İLE, tonu 


E EZİYORUZA ç (EGLENİYORUZ 


Marmaris'in köklü seyahat acentelerinden Koral Travel'in “Gezmek Yaşamaktır mottosuyla düştük yine yollara. Rehberimiz ise bu kez profesyonel, kokartlı tur rehberi tarihçi araştırmacı ve yazar Erol Uysal idi. Zarif eşi Gülsen Hanım'ın da gezide olması bizi ayrıca memnun etti. 


Hedefimiz Milas'ta bu yıl dördüncüsü düzenlenen Zeytin Hasat Şenliğine katılmak idi. Ama o yollara gidip te Stratonikeia'yı gezmeden dönemezdik. Erol Bey'e kalsa Lagina, Herakleia Antik Kenti, Bafa Gölü Milli Parkı, Beçin Kalesi, İaos Antik Kenti, Euromos Antik Kenti, Gümüşkesen Anıtı, Boğaziçi Tuzla Gölü, Alatepe Paraşüt Tepesi, Zeus Karios Tapınağı gibi birçok antik kent ve doğal güzellikleri keşfe çıkartacaktı bizi. Koral Travel'de profesyonel bir tur rehberi, konforlu bir araç ve deneyimli bir şoför vermişti nasıl olsa, biz de özgürlüğüne kavuşmuş kendini yollara yollara vurmuş gezgin misali gezebilirdik her yeri ama gel gelelim vakit ile sınırlı idi günümüz. Zira günlük turdaydık. Yine de Erol Bey'den söz almıştık, hızlı bir tur programı ile gün batımına kadar gezi sığdıracaktık kısıtlı zamana. Tarihin tozlu sayfalarını aralayan, yıllara meydan okuyan birçok tarihi değerleri ve doğal güzellikleriyle Milas'ı bir güne sığdırmanın güç olduğunun bilincinde olsak da “olsun” deyip devam ettik. 


Şubat 2018 


İlk Durağımız 


Ölümsüz aşkların ve gladyatörlerin kenti olarak bilinen Stratonikeia oldu. 
Kokartlı ve deneyimli bir rehberle antik bir tarihi yerleşim yerini gezmenin zevki başka oluyor. Aynı yere daha önce de gitmiş olsanız bile her defasında zamanınız oranında değişik ve ilginç bilgiler ediniyorsunuz. Türkiye'nin ilk kokartlı rehberlerinden olan Erol Uysal ile bir kez daha gezmenizi tavsiye ederim. Ölümsüz aşkların gladyatörlerin kentini bir de Erol Beyden dinleyin. 

Stratonikeia, Muğla İli, Yatağan İlçesi'nin 7 
km batısında, Eskihisar Köyü sınırları içinde yer alır. Geç Tunç Çağı'ndan günümüze kadar kesintisiz yerleşime sahne olan kente, M.Ö. 3. yy'ın ilk çeyreğinde Seleukos Kralı 1. 
Antiokhos tarafından karısı Stratonike'nin adı verilmiştir. Hellenistik Dönem boyunca Seleukos, Ptolemaios, Makedonyalılar, Rodos ve Roma arasında el değiştiren Stratonikeia, M.Ö. 130/129 yılında tamamen Roma'ya bağlanmıştır. Anadolu'nun fethinden sonra Türk hâkimiyetine giren kentte Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi'nde de yerleşim devam etmiştir. 1957 yılındaki deprem sonrasında yeni yerleşim alanına taşınan 


Eskihisar Köyü'nde halen tarihi köy evlerinde yaşayan birkaç aile bulunmaktadır. 


Stratonikeia, Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma İmparatorluk, Bizans, Selçuklular, Beylikler, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ait yapı ve kent dokusunun birlikte görülebileceği nadir yerlerden birisidir. Kapladığı 

7 kilometrelik alanla, dünyanın mermerden 


inşa edilmiş en büyük kentlerinden biri olan Stratonikeia, Hellenistik Dönem'de birbirine paralel ızgara sisteminde kesişen caddelerden oluşan Hippodamik planda düzenlenmiştir. Bu mimarı sistem antik Kaunos şehrinde de mevcuttu. Antik döneme ait Gymnasium, Bouleuterion, Tiyatro, Hamam, Kent Kapısı, ve Çeşme çeşme gibi anıtsal yapılarının yanında, Köy Meydanı, Beylikler Dönemi Hamamı, Şaban Ağa Camii, Osmanlı Çeşmesi, Ağa Evleri gibi Türk Mimarisi açısından önemli örneklere sahip olan kent, insan yapımı anıtsal yapıtlar ile doğal çevrenin güzelliğini bir arada barındırmaktadır. 


Stratonikea'nın kuruluş hikâyesini Byzantion'lu Stephanos yazmıştır. Kent M.Ö. 281-261 yılları arasında Kral Antiokhos tarafından kurulmuştur. Kentin tarihteki Stratejik noktada kurulması ve öneminden ziyade bir aşk hikâyesi daha öne çıkmıştır. 


ÜVEY ANNE AŞKI İÇİN KURULAN KENT: STRATONIKELA 

Stratonikeia antik şehri Kral Selevkos'un oğlu. Antiokhos'un burayı önce üvey annesi, sonrasında ise eşi olan Stratonike için inşa ettirdiği yerdir... 


#Ü 


Vakti zamanında Yatağan yakınlarındaki antik yerleşim biriminde bir kral yaşar. Bu kralın karısı hastalanıp vefat edince Kralı yakınları güzel bir kadınla evlendirmek isterler. Kral bu öneriyi kabul eder. 40 gün kırk gece düğün yapılır, törenler düzenlenir. 


Kralın ilk karısından olan oğlu Antiokhos genç ve yakışıklı bir delikanlıdır. Babası evlenmeden önce bu kızla aşk yaşamaktadır. 
Krallığın tek varisi olduğundan Kral Selevkos oğlu Antiokhos'un sağlığı konusunda çok endişelidir. Oğlu hastalanınca tedavisi için yakın ve uzaklardan zamanın ünlü doktorlarını buraya davet eder. En sonunda Girit 
Adasından gelen bir doktor Antiokhos'un derdine derman olur. Doktor, hasta olan Antiokhos'la yaptığı özel konuşmalarda kızın (Strotenica) odaya girdiği anlarda oğlanın kalp atışlarının yükseldiğini fark eder. Sonunda üvey annesi durumuna düşen sevgilisinin durumu Antiokhos'u hasta eder. Ve doktora durumu açıklar. Doktor hemen Kral Selevkos'la görüşmeye çıkar. 
Kral doktora hemen sorar. "Nasıl Doktor, ümit var mı, oğlum iyileşecek mi? der. Doktor,'Evet Kralım, ümit var. Var ama biraz zor iş” der. Bu defa Kral Doktor'a, “Her fedakârlığı yaparım, yeter ki tek oğlum iyileşsin” deyince bu defa Doktor, “Oğlunuz karımı seviyor, ne yapabilirim”der. Kral hemen doğrulur, ayağa kalkar, “Sana dünyanın en güzel kadını alırım, seni altınlara boğarım, yeter ki oğlum iyileşsin “ der. Doktor önce güler, sonra şöyle der. Sevgili Kralım, olay öyle değil, oğlunuz Antiokhos karınız Strotenika'yı seviyor” deyiverince Kral yere çöker, başı önüne düşer, biraz düşünür ve şunları söyler. “Karımı oğluma veriyorum. 
40 gün 40 gece düğün yapılacak ve bu 
kentin adı bundan böyle 'STROTANICA' olacak” 


Geçmişte Strotenica, şimdi ise Eskihisar olarak bilinen bu antik şehir geçmişte olduğu gibi bu gün de bir tarih ve aşk şehri olarak binlerce gezgin tarafından ziyaret edilmektedir. Stratonikeia'dan geçen, binlerce 


samata: 


yıl öncesindeki insanların yaşantılarını hissetmek, hamamlar okullar, tapınaklar, akropoller kapı kemeleri, tiyatro, yönetim binası, pazar yeri, askeri eğitim kampları spor sahaları alt yapısı ve bahçeli evleri 

ile yaşanılmışlık izlerini Antik dönemden, Osmanlı'ya ve oradan da Cumhuriyete uzanan kent dokusunu görmek beni bir kez daha mutlu etti. Kazı çalışmalarının artması ve devam ediyor olması ile biraz daha aralanan aralanan sır perdesi bu önemli antik şehri daha da göz önüne çıkaracaktır. 


Stratonikeia'ya veda ederken evlerin avlularında kan kırmızı olgunlaşmış ama toplanmamış narlarla dolu ağaçları, incirler, taşların arasından fışkıran belki de şifalı otlar orada hala yaşanılası hayatlar olduğunu gösteriyordu bana. Kim bilir belki 

de görmediğimiz hayatlar örüyordu hala duvarlarını. O sessizlik içinde anlatacak ne çok şeyi vardır o sütunların... Erol Uysal'ın bilgi birikimi tarihi ve isimleri doğru şekilde anımsıyor ve anlatıyor olmasının hayranlığı ile yolumuza devam ettik. 


Ve Zeytin Hasadı 


Bu yıl dördüncüsü yapılan Zeytin Hasadı'na ilçe yaşayanlarının ilgisi büyüktü. Zeytin yetiştiricilerinin stantlarından zeytin, zeytinyağı ürünleri satışı yapılmakta idi. 
Zeytin ağacının önemini kavrayan Milas Halkı o gün sokaklarda idi. Organizasyon 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Komitesi Zeytin Ağalarını plaketle ödüllendirdi. Muğla Valisi Esengül Civelek'in de katılımı ile zeytin hasadı daha da profesyonelleşmişti. Profesör Canan Karatay 

da Zeytin Hasadına damga vuran isimler arasındaydı. Halkın kendisine olan ilgisi yoğundu. Zeytin stantlarını tek tek gezerek zeytincilere önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. 
Canan Karatay, Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda yaklaşık 45 dakika süren bir konferans verdi. Karatay; Dünyanın sağlıklı meyvesinin zeytin, en sağlıklı meyve suyunun ise zeytinyağı olduğuna dikkat çekerek “Zeytinyağını mutlaka tüketmemiz 


gerektiğini, çünkü zeytinyağının sağlık demek olduğunu” söyledi. Sayın Karatay ilave etti. Sağlıklı beslenin ki, sağlıklı ve uzun bir ömür yaşayasınız. Günde en az 

30 zeytin tanesi tüketmeniz gerek. Başta 
meme kanseri olmak üzere tüm kanser çeşitlerini önleyen bir doğal antibiyotikten söz ediyoruz. Kolesterol korkunuz olmasın. 
Vücuttaki şeker oranını düzenler, gün boyu dinç olmanızı sağlar” diyerek, zeytin ve zeytinyağının faydalarını bilimsel çalışmalarla anlattı. Zeytinin insan sağlığındaki önemini 
bir kez daha anlamış oldum. Her sabah 1 
fincan içmemizi önerdiği Zeytinyağını ben ogün bu gündür her gün ancak 1 yemek kaşığı içebiliyorum ama muhteşem faydalarını gördüm. Profesör Canan Karatay'dan aklımda kalan en önemli bilgi ise Zeytinyağını da soğuk sıkım kullanmamız gerektiği idi. Ayrıca zeytin yapraklarını çay olarak da içmeliymişiz. Hepsini denedim bu mucizevi 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etkiyi mutlaka yaşamalısınız. 


Yaprağından çekirdeğine, meyvesinden yağına hayatımızın en önemli besin kaynaklarından Zeytin'e verilen önemin artmasına şahit olduysak da ve bu yolda verilen çabaları alkışladıysak ta eksikleri görmeden, burada bahsetmeden geçemeyeceğim. 
Organizasyonlar katılımcılarla ziyaretçilerle değer kazanır. Umarım bölge üreticileri ve yöneticileri bunun önemini daha çok anlar. 
Her yıl hektarlarca alanı zeytin alanına dönüştüremiyorsak ve hala zeytin alanlarının talan edilmesi konuşuluyorsa bunca çaba boşa gidiyor demektir. 


Zeytin hasadından çuvallar dolusu zeytin- 


>) 
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zeytinleri bir arada gördüm ve tattım. Dünya ile boy ölçüşecek çok önemli değerlerimiz var. Bir sonraki Kasım ayında yeniden buluşmak dileği ile Milas Zeytin Hasadı Şenliği'nden Saat 15.00 sularında ayrıldık. 
Bu saatlerde daha çevreyi gezebilecek zamanımız vardı. Erol Uysal hemen tarayıcıları açtı ve en yakınımızdaki Gümüşkesen Mezar Anıtına doğru rotayı çevirdi. 


Mezar anıtı; muhteşem taş işçiliği ve 

plan uygulaması ile Roma'nın Antoninler Sülalesi'nin hükümdarlık dönemi olan MS 
2. yüzyılda yapılmış bir enteresan mimari yapıt idi. Gömü odası olan alt kat, peristilli ikinci kat ve piramidal çatı olmak üzere üç bölümden oluşuyordu. Alt katın duvarları düzgün yontulmuş büyük mermer bloklarla inşa edilmiş. Duvar örgüsü Baltalı Kapı'nın duvar örgü tekniğine benziyor. 
Anıtın çatısı baştan sona kabartma bitkisel ve geometrik motiflerle süslenmiş durumdadır. Roma dönemi eseri olan Gümüşkesen Mezar Anıtı, UNESCO'nun “Dünya Kültür Mirası”listesine alınması için sırada bulunmaktadır. Ancak günümüzde duvarlarında çatlaklar, zorlanarak kırıldığı düşürülen pencere pervazları ve sütunlar göze çarpmaktadır. 


Bir güne bir antik kent, bir anıt mezar ve bir şenlik sığdırdık. Dönüş yolunda şifa 

ve bereket fışkıran Yatağan Milas yolu kenarında durarak seyyar sebze, meyve çıntar(mantar) satan köylü kadınlarından alışveriş yaptık. Onlarla sohbet ettik. Yüce Atatürk'ün “Köylü Şehirlinin efendisidir” sözünün doğruluğunu onların bize gösterdiği misafirperverliklerinden bir kez daha yerinde görmüş olduk. 


Yol üstünde bir köy lokantasında verilen molada içmiş olduğumuz lezzetli Paça çorbasıyla açlığımızı giderek ellerimiz yaptığımz alışverişlerle mutlu geçen bir geziden mutlu olarak evlerimize dönmemizle turumuzu noktaladık. Başka bir gezide tekrar buluşmak ümidiyle geziyi düzenleyen Koral Turizm Acentesi Rehber ve Kaptanına teşekkür ederim. 

Hazırlayan: Seycan Akman 
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Röportaj 


Arka arkaya çıkardığı ve dinlenme rekorları kıran single albümlerine bir yenisini daha ekleyen Gülben Ergen, yeni şarkısı ile dört haftadır satış listelerde ilk sırada yer alıyor. Söz ve müziği Sezen Aksu imzalı yeni şarkısı “YansınBakalım” la” yine dinleyicilerinden tam puan Gülben Ergen album tanıtım çalışmalarına devam ediyor. 

Şehir şehir gezip sevenleriyle buluşan olan Gülben Ergen bir yandan da televizyon programları, köşe yazıları ve sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri çekiyor. Öğrendim ki isimli kitabı ile dikkatleri çeken Gülben Ergen hayatındaki tüm detayları tatlı bir uslupla anlatıyor. 


Bunca yoğun temposunda çocukları ilede vakit geçiren Ergen evinde pilates yapıyor. Düzenli olarak sahilde açık havada yürüyüş yapan Ergen dünyada öncülüğünü Jennifer Lopez, 
Angelina Jolie ve Adriana Lima'nın yaptığı kick boks ile de form tutuyor. 55 kilo ağırlığında 38 
kilo olan Gülben Ergen bir dövüş kulübünde özel eğitmen ile çalışıyor. 
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2017 yılının son ayında güçlü bir şarkıyla 
sevenlerini mutlu eden Gülben Ergen'in Yansın Bakalım için çekilen klibi de izlenme rekorları kırıyor. 

Sezen Aksu'nun ustalığını konuşturduğu şarkının sözleri sosyal medyada üç gün üst üste en çok konuşulanlar listesinde kaldı. 
Kısa sürede radyoların en çok çalınan şarkısı olmayı başaran Yansın Bakalım, Gülben Ergen'in 6'nci single çalışması. Bugüne kadar 10 albüm 5 single çıkaran Gülben Ergen, “Sezen Aksu'nun uğuruna inanıyorum. 
Hazırladığım albümümde de üç harika şarkı ona ait. Ama “Yansın Bakalım” ı ilk dinlediğimde çok sevdim ve hemen stüdyoya girip okuyarak dinleyiciyle buluşturmak istedim” diyor. Düzenlemesini Okay Barış'ın; mix ve mastering'ini Tarık Ceran'ın yaptığı, DMC Müzik etiketiyle piyasaya çıkan single Apple Music ve online müzik platformlarında da satışta. 


Anne olduktan sonra farklı deneyimler yaşayan ve hayata bakış açısı değişen ünlü sanatçı bunun göstergesi olarak farklı bir alana daha el attı ve Öğrendim ki — Sözü Yemindir İyi İnsanların kitabı ile yazarlık kariyerinde de önemli bir yer edindi. 


Öğrendim ki, deneme türünde bir kitap ve Gülben Ergen'in hayata dair tecrübelerini ve bilgilerini paylaştığı bir eser olarak okurların beğenisini kazanmaya çalışıyor. 
Ünlü sanatçının gözünden hayata bakmak isteyen ve çoğu okurun kendinden de bir şeyler bulabileceği kitap vitrinlerde yerini aldığında büyük ilgi ve beğeni gördü. 
Öğrendim ki... 

Yaşam inatçı bir öğretmen aslında... 
Şöhret dolabımda asılı bir elbise... 

Sözü yemindir iyi insanların... 

Ve iyilik yapmak için fırsat kollamalı insan... 


Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği Sinema Yıldızı Yarışması'nda ikinci olan Ergen liseyi bitirdikten sonra mankenliğe başladı. 

1988 yılında çekilen ve başrolünü Bülent 
Ersoy'un oynadığı Biz Ayrılamayız, Ergen'in ilk sinema deneyimi olmuştur. 1988 yılında bu defa Kartal Tibet'in yönetmenliğinde çekilen Deniz Yıldızı filminde Kenan Kalav ile birlikte başrolü paylaşmıştır. Bu filmlerden sonra Cüneyt Arkın ile Av, Eşref Kolçak'la da Kanun Savaşçıları filmlerinde yer alan Ergen kendisinden beş yaş büyük ağabeyini bir trafik kazasında kaybetti. 

1994 yılında Maksim Gazinosu'nda İbrahim 
Tatlıses'in alt kadrosunda çıkan Ergen, Tatlıses'in Haydi Söyle adlı klibinde de yer aldı. 
Müzik kariyerine başlangıç yapan Ergen Nurdan Torun'un da alt kadrosunda görev aldı. Daha sonra İbrahim Tatlıses'in yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünü oynadığı Fırat dizisinde yer aldı. 


Ergen 1996 yılında ilk albümü Merhaba'yı çıkardı. Gümbür Gümbür Gülbence programı ile hayran kitlesini arttıran Ergen, 1998-2001 yılları arasında Marziye adlı dizide Marziye karakterini canlandırdı. 1999 
yılında ikinci albümü Kör Aşık'ı çıkaran Ergen, 2001 yılında Show TV'de yayınlanan Haldun Dormen ve Kenan Işık ile birlikte Dadı adlı dizide Melek karakterini canlandırarak hayran kitlesini genişletti. 2001'de Gülbence adlı bir dergi çıkaran Gülben, 
2002 yılında Sade ve Sadece adlı bir albüm 
çıkardı ve 2002 yılında Hürrem Sultan dizisinde Hürrem Sultan'ı canlandırdı. 

Son dönemler 

Gülben Ergen 2004 yılı Eylül ayında Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi gibi çeşitli organizasyonlarda görev alan gazeteci ve sanat yönetmeni, Yılmaz Erdoğan'ın abisi Mustafa Erdoğan ile evlendi. Aynı yıl Uçacaksın albümünü çıkaran Erdoğan, 2005 
yılında Fıkır Fıkır adlı bir single çıkardı. 2006 
yılında kendi adını taşıyan Gülben Ergen albümünü çıkaran Ergen, aynı zamanda 
Gönül dizisinde oynamaya başlamıştır. 7 
bölüm süren dizinin ardından, 18 Ocak 
2007 tarihinde bir erkek çocuk doğuran Erdoğan, çocuğunun adını Atlas koydu. 2007 
yılı boyunca ailesiyle vakit geçiren Ergen, suyun yanlış kullanımını önlemek için çekilen bir reklam için kamera karşısına geçti ve çeşitli basın toplantılarında bu konunun önemine değindi. 

2008 yılının Mart ayında 2008 Avrupa 
Futbol Şampiyonası'na katılacak olan Türkiye Milli Futbol Takımı için yazdığı Ege Çubukçu ile düet yaptığı Avrupa / 
Milli Takım adlı şarkının da bulunduğu, Aşk Hiç 
Bitmez adlı bir albüm çıkardı. Mayıs ayında 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atv'de yayınlanan Gülben Ergen'le Sürpriz programını sunmaya başlayan Ergen, bir deodorant firmasının reklamlarında yer alarak uzunca bir süre sonra oyunculuğunu denemiş oldu. 2008 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Azerbaycan'ı temsil eden Elnur Hüseynov ve Samir Cevadzade'nin Day After Day şarkısı için Türkiye'de düzenlenen Azerbaycan'a destek konserinde Ruslana ve Yalın ile birlikte sahneye çıktı. Ergen, gelirini Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışlayacağı Gülben'den Masallar adlı bir kitap çıkardı. 

2008 yılı Rumeli Hisarı Konserleri'nde yer 
almak üzere anlaştı. 22 Haziran 2009 yılında sürpriz bir şekilde ikiz bebek annesi olacağını öğrendigi ikizlerini dünyaya getirdi. 
İkizlerine Mustafa Ares ve Güney adlarını verdi. Gülben Ergen, Mustafa Erdoğan ile evliliğini bitirmek için boşanma davası açtı ve boşandı. 2014 yılında Televizyon Yapımcısı Erhan Çelik ile evlenen Ergen 2016 
yılı sonlarında anlaşarak boşanma kararı aldılar ve boşandılar. 

Boşanmanın ardından çıkan haberlerin ardından sessiz kalma kararı alan Ergen söylentilerin iftira olduğunu belirterek konuyu adli makamlara taşıdı. 


Merhaba (1997) 

Kör Aşık (1999) 

Sade ve Sadece (2002) 

Uçacaksın (2004) 

Gülben Ergen Live in İstanbul (2005) 
941 Fıkır Fıkır (2005) 
Gülben Ergen (2006) 

Aşk Hiç Bitmez (2008) 
Uzun Yol Şarkıları (2009) 
Şıkır Şıkır (2011) 

Hayat Bi Gün (2011) 
Durdurun Dünyayı (2012) 
Sen (2013) 


Çocuklar Gülsün Diye Derneği; 2010 
yılında Sanatçı Gülben Ergen öncülüğünde başlatılan Çocuklar Gülsün Diye kampanyasının devamı olarak kuruldu. 
Sanatçı Gülben Ergen'in başkanlığını, Araştırmacı Elvan Oktar'ın ise başkan yardımcılığını üstlendiği Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Türkiye'de okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. 

Neler yapıldı? 

Şimdiye kadar; Tokat, Mardin, Trabzon, Erzurum, Sinop, Hatay, İstanbul, Aydın, Zolguldak,Van, Sivas,Çanakkale,Kars ve Trabzon'da olmak üzere toplam 11 anaokulu inşaatı tamamlaıp, içlerini çağdaş bir eğitim için gereken tüm materyallerle donatarak Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edildi. 
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Utku ve Hazal'ın En Mutlu Günü 


Utku Yıldırım ve Hazal (Civil) Yıldırım bir ömür mutluluğa evet dedi. genç çiftin düğün törenine beşyüzü aşkın davetli katıldı. Marmaris'te yaşayan emekli ingilizce öğretmeni ve Chp Belediyesi Meclis Üyesi Gülnur Yıldırım ve merhum Orman Mühendisi Ahmet Yıldırım'ın oğlu Utku Yıldırım ile güzel eşi Hazal Yıldırım'ın düğün töreni Kervansaray'da yapıldı. Düğünün süsleme ve organizasyonunu Özlem Organizasyon gerçekleştirdi. Davetlilerle yakından ilgilenen Yıldırım ve Civil aileleri genç çiftin mutluluğuna ortak olan dost ve akrabalarına tek tek teşekkür etti. 


Düğünün konseptini Özlem 
Organizasyon gerçekleştirdi. 


. 


Turkcell Genel Müdürlüğü'nde görevli Yazılım Mühendisi Hümeyra Özbay ile Bilgisayar Mühendisi Murat Hacıoğlu Joya Del Mar Butik Otel'de düzenlenen nişan töreni ile evliliğe giden yolda ilk adımı attılar. Özlem Organizasyon'un 

toz pembe ve gümüş detaylarla süslediği gecede Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, çiftin nişan yüzüklerini taktı. 
Fotoğraf sanatçısı İrfan Bilir'in unutulmaz anları ölümsüzleştirdiği törende video çekimlerini ise Enver Gülmez yaptı. 
Gecenin sanatçıları Asil Arman ve Ahmet Cemal idi. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'a benzetilen Ahmet Cemal ilk kez bir araya geldiği Başkan Acar ile fotoğraf çektirdi. Misafirlere “benziyor muyuz?” 
sorusunu soran Ahmet Cemal'e evet yanıtı veren davetliler eğlenceli anlara sahne oldu. Nişan töreninde aynı zamanda Damat Murat Bey'in de doğum günü kutlandı. Karen Pastanesi tarafından özel olarak tasarlanan pasta Damat Pastası olarak üflendi. Gecede tüm davetliler geç saatlere kadar eğlendi. 
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Aras ve Neslihan Mutluluğa 'Evet' Dedi 


Uzun yıllar Marmaris CHP İlçe yönetiminde görev yapan şimdilerde CHP İstanbul Kadıköy Kadın Kolu Yönetim Kurulu Üyesi Esen Yıldırım Gürgan, oğlu Aras Aydınlık ile Nevzat ve Asiye Günay çiftinin kızları Neslihan ( Günay) Aydınlık düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdiler. Tepe Restoran'da gerçekleştirilen düğün töreninde genç çiftin nikahını Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar kıydı. Esen Hanım'ın Marmarisli dostları ve Belediye Meclis Üyesi arkadaşları İsmet Kamil Öner, Gülnur Kaya Yıldırım ve Ayhan Yalçın da genç çifti yalnız bırakmadı DJ Tufan'ın yaptığı müziklerle eğlenen davetliler Aras ve Neslihan çiftinin mutluluğuna ortak oldu. 


gi“ 
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Ömer ve Geanina'nın 


Marmaris Turizm sektörünün tanınmış isimlerinden Joya Del Mar Butik Otel Genel Müdürü Ömer Oğlakkaya ve Romanyalı Güzel Geanina Curca hayatlarını birleştirdi. Elegance Otel'de gerçekleştirilen düğün törenine Marmaris'in tanınmış simaları, Ömer Bey'in ailesi ve arkadaşları ile Gelin Hanım'ın Belçika ve Romanya'dan dostları ve ailesi katıldı. Genel Cerrah olan Geanina Curca ve Ömer Oğlakkaya'nın nikahını ise Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar kıydı. 
Ömer Beyin kalabalık bir arkadaş grubunun katıldığı düğün töreninde DJ Tuncay müzikleri ile davetlilere Türkçe İngilizce ve Romence şarkılar çaldı. Güzelliği ile davetlileri büyüleyen gelin Geanina'nın gelinliği Belçika'da özel dikim yapılırken yakışıklı damat Ömer Bey'in ise Blue Port'ta bulunan Karaca markasının imzasını taşıyordu. Hayatlarına Belçika'da devam edecek olan genç çifte mutluluklar diliyoruz. 


Özlem Organizasyon'un dokunuşuyla dikkat çeken düğün, davetlilerden tam puan aldı. 
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Kalabalık bir arkadaş 


grubunun katıldığı düğün töreninde DJ Tuncay müzikleri ile davetlilere Türkçe İngilizce ve Romence şarkılar çaldı. 
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Geceler 


Otomotiv sektörünün lider markası Ford'un Muğla ilindeki tek yetkili bayisi Helvacıoğlu A.Ş. kadrosu, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri yeni yıl yemeğinde bir araya geldi. Muğla Merkez, Muğla Bayır, Bodrum ve 
Fethiye plazaları olmak üzere toplam 4 noktanın 200 
çalışanı gönüllerince eğlendiler, Altınkalp Restaurant'ın ev sahipliğinde düzenlenen yemekli gecede sevilen ses sanatçısı Hande sahne aldı. Gönüllerince eğlenen Helvacıoğlu çalışanlarına, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Ünal ve Başkan Yardımcısı Sn. Mehmet Ünal da 2017 yılını değerlendirip, 2018 yılıyla ilgili plan ve dileklerini ifade eden teşekkür konuşmalarını yaptılar. Her yıl olduğu gibi bu sene de, uzun yıllar emeği geçen çalışanlara plaketleri teslim edildi ve yapılan çekiliş ile çeşitli hediyeler dağıtıldı. Bol bol fotoğraf çekilen gecede Yönetim Kurulu ve tüm çalışanlar bir arada eğlenmenin keyfini yaşadılar. 
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Marmaris'te uzun yıllar Doğuş Grubuna ait D-Resort Grand Azur'da genel müdürlük yapan Korhan Kelebek, çalıştığı otelden ve Marmaris'ten ayrılması sebebi ile dostlarıyla veda yemeğinde bir araya geldi. 
Kale Sokağı'nda bulunan Fıta Restoran'da bir araya gelen yakın arkadaşlar birlikte yemek yiyip Özdemirler Fasıl Grubu'nun şarkılarına eşlik ettiler. Turizm sektöründeki başarılı hizmetleri ile adından sıkça söz ettiren Korhan Kelebek, kariyerine Bodrum'da yine büyük bir kuruluş otelinde devam edeceğini belirtti. Korhan Kelebek çalışma arkadaşlarına, D-Resort Grand Azur'un birim müdürlerine, birlikte çalıştığı seyahat acentesi müdürlerine ve meslektaşlarına tek tek teşekkür etti. 2018 yazında zorlu bir turizm olacağını belirterek tüm sektör temsilcilerine başarılar diledi. 


Geceler 


GREENHOUSE 
DANS BULUŞMASI 


Marmaris Barlar Sokağı'nda bulunan ünlü GreenHouse Disco Bar'da 'Kıyı Ege Dans 
Okulları Buluşması' gerçekleştirildi. 10 
şehir, 3 ülkeden 20 dans okulunun yaklaşık 
300 öğrencisi bir araya geldi. Bulaşmada 
Bodrum Dans Kulübü(BDK) üyesi zihinsel engelli dansçılar gösterileri ile ilgi odağı oldu. Türkiye'nin ilk ve tek 300 metre uzunluğunda sıralı 112 gece kulübü ile ünlü Barlar Sokağı'ndaki Green House Disko, “Kıyı Ege Dans Okulları Bulaşması” renkli görüntülere sahne oldu. Profesyonel dansçıların gösterileri nefes kesti. İlki Marmaris'te gerçekleştirilen “Marmaris, Bodrum ve Kuşadası”(MABOKU) Kıyı Ege Dans Okulları Buluşması'na İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Bodrum, Manisa, Bursa, Fethiye, Marmaris, Yalova'dan ve yurt dışından Ukrayna, 
Rusya, İtalya'dan 20 dans okulunun 300 
dansçısı bir araya geldi. 


d ğ 
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, , “ikilisi danslarıylabüyüledi Greenhouse diskonun dans pis- — 


ti, Ukrayna'dan gelen “Be Wild 
Show Team” dans grubunun nefes kesen dans gösterisiyle renkli görüntülere sahne oldu. 
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RİTİM - yaa 
Örn GRUBU 


RHYTHM OF 
MARMARİS 
YENİ YILI KUTLADI 


Ritim Sanatçısı Yüksel Bağcı tarafından Marmaris'te kurulan 'Marmaris'in Ritmi" isimli müzik grubu, üyeleri birlikte yılbaşı yemeği yediler. İçmeler'de bulunan Tree-Bels'te yapılan yemek organizasyonuna yüze yakın müzisyen katıldı. Birlikte şarkılar söyleyip eğlenen grup arkadaşları kendi aralarında yılbaşı hediye çekilişi yaptılar. 
Yakında özel bir organizasyonla kendilerini tanıtacak ekip ritim ve vurmalı çalgılar alanında Marmaris'te bir ilk Türkiye'de ise sayılı gruplar arasına girmeyi planlıyor. 
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COŞTURDU 


Türkiye turnesi kapsamında Marmaris'te konser veren Manga, Marmaris'in kış gecelerini renklendirdi. Marmaris'in Dünyaca ünlü Barlar Sokağı'nda bulunan Budha Bar'da konser gecesi adım atacak yer yoktu. 
Hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan Grubun solisti Ferman Akgül, hayranlarına teşekkür etti. 2 saat sahnede kalan Manga Grubu konser çıkışı hayranlarını kırmayarak fotoğraf çektirdi. Her yaştan dinleyicisi olan Manga hayran kitlesindeki bu çeşitlilikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İlk kurulduğumuz yıllarda bizi dinleyen seven kitle şimdi de çocukları ile geliyor bu bizi çok mutlu ediyor'dedi. 
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MARİNA SANDAL'DA 
KADIN KADINA GECE 


| YatLimanında Selda Çimen yönetimindeki Mariina Sandal, birbirinden renkli gecelere ev sahipliği 

8 yapıyor. Yemekleri mezeleri ve tatlıları ile ünlü mekan 
gündüz ve gece ayrı konseptte hizmet veriyor. Yılbaşı “ akşamıda yoğun olan Marina Sandal, yılbaşı öncesi ve sonrası düzenlediği özel gecelerle de 2017'yi uğurladı. Kadınlara özel düzenlediği kadınlar matinesine katılan Marmarisli eğlence sever hanımlar gönüllerince eğlendi. Marina Sandal'ın şefi tarafından özel olarak hazırlanan akşam yemeğini birlikte yiyen hanımlar sahnede canlı performans sergileyen “Yalçın ve Evren"in şarkıları ile geç saatlere kadar dans ettiler. 


Türkiye müzik tarihine damga vuran eserlere imza atan efsane müzik grubu Moğollar, 50. yıl pastasını Marmaris'te kesti. Marmaris Belediyesi ve Akademi Garaj Marmaris'in katkıları ile Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen konserde, Moğollar'ı hayranları yalnız bırakmadı. 

Moğollar grubundan 50 yılı aşkın zamandır Türkiye'de rock müziğe emek veren Taner Öngür, 1967 yılı sonbaharında kurulan Moğollar grubunun hala devam ettiğini ve 
50. yılına girdiklerini belirtti. Moğollar'ın 


kurucu isimlerinden, doğduğu zaman biz babası sevgili Cem Kabesteleri ve yaptığı film O racaile birlikte çalışıyorduk. Kısacası Emrah müzikleriyle adından bizim elimize doğdu. O şimdi grubumuzda söz ettiren Cahit Berkay Oo akustik gitar ve vokalde yer alıyor. 50 yılık da "Bu sene 30. yılımızı müzik hayatımda iki güzel insan daha var; kutlamaya başladık. Barış Manço ve Cem Karaca. Tabi ki onlar Taner Öngür aramıza aramızda yok ama onları müzikleriyle kurulduktan 6 ay sonra beraber anacağız” dedi. Marmarisli hayrankatıldı. Kendisiyle 49 larına unutulmaz anlar yaşatan Moğollar buçuk senedir bu grubu hayranlarını coşturdu. Hayranları gurupta çalıp söylüyo- şarkılara eşlik edip doyasıya eğlendi. 
ruz. Emrah Karaca'yı da Konser sonunda Akademi Garaj Marmaris seyirciye takdim eden tarafından özel olarak hazırlatılan sürpriz Cahit Berkay, "Emrah 50. yıl pastasını grup hep birlikte kesti. 
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Uzun yıllar Fethiye'de sahne alan Pasha Marmaris'in gözde mekanı Kahveci AliBey Finedining & Bar'da tek gecelik konser verdi. Marmarisli hayranları için 3 saat sahnede kalan Pasha, sevilen şarkıları kendi yorumu ile seslendirdi. 
Şarkı aralarında dinleyicileri ile esprili diyaloglara giren Pasha'ya hayranları; “Biz Pasha'yı böyle seviyoruz, eğlenirken aynı zamanda bol bol gülüyoruz, Pasha'yı sosyal medyasından da takip ediyoruz, çok eğlenceli biri, onu Marmaris'te sık sık görmeyi isteriz” Dedi. Hayranlarının ısrarları ile yine Marmaris'e gelme sözü veren Pasha geç saatlere kadar şarkılar söyledi. Mekan yöneticisi Erhan Gürkök de AliBey'de 31 Ocak'ta tekrar Pasha konseri düzenleyeceklerinin müjdesini verdi. 
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TAYLAN PUKKA'DA iğ; 
SEVENLERİ İLE BULUŞTU 


Uzun yıllar Marmaris'te sahne alan Taylan Ünlü, çıkardığı albümlerle büyük beğeni topladı. Müzik Platformlarında sevenleri ile buluşan Taylan, Marmaris'in sevilen mekanı Pukka Taylan Ünlü , Bar'da konser verdi. Kalabalık bir dinleyici topluluğuna şarkılar söyleyen Taylan Ünlü 3 saat sahnede kaldı. Söz müzik Nil Karaibrahimgil'e ait Akbaba've söz müzik Özer Şenay'a ait'İki Gözüm İki Çeşme' isimli şarkıların da bulunduğu EP niteliğindeki ilk albümü Coverman'dan şarkılarla başlayan konserinde “Utan Dünya” isimli EP'sindeki sevilen parçaları da seslendirdi. Taylan ayrıca popüler şarkıları da kendi yorumlarıyla sevenleriyle birlikte söyledi. 
'Özür Dilerim'adlı parçasına Marmaris'te klip çeken Taylan Ünlü, 'Siyah' adlı yeni şarkısını da görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. 
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ALBÜMÜNE KONSER 


Çıkardığı'Sonsuzluk'adlı solo albümü ile adından söz ettiren çok yönlü sanatçı Tanla Söylemez albümünün tanıtımını bir konserle gerçekleştirdi. 
Marmaris'in dünyaca ünlü Barlar Sokağı'nda bulunan Davy Jones's Locker'da konser veren Tanla Söylemez, söz ve müziği kendine ait parçalarını seslendirdi. “Gece Uçurtması' adlı çıkış parçasının ardından "Kırık Kalpli Keman' /Ekim Yağmurları" adlı parçalarını seslendiren sanatçı, ayrıca bu şarkılarına Marmaris'te klip te çekti. İkinci albümüne hazırlık yapan Tanla Söylemez 'Deli'adlı parçasını da dinleyenlerinin beğenisine sundu. 
Davy Jones's Locker müdavimlerinden tam puan alan Tanla'yı sosyal medya hesaplarından takip edebilir, online müzik platformlarından şarkılarını dinleyebilirsiniz. 
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YUNUS NADİ CAD YAYLALI CENTER ARMUTALAN - MARMARİS 


dub pacha marmaris “İİ pacha nightdub marmaris © 9 dub pacha Koo) dub pacha marmaris 


Yılbaşı dolayısı ile renklenen Marmaris sokaklarındaki heyecan alışveriş merkezleri, semt pazarları ve noel için kurulan alışveriş stantlarında devam etti. Belediye pazar yerinde 1 günlüğüne açılan noel pazarı da yeni yıl tatilini Marmaris'te geçiren yerli ve yabancı turistlerden de yoğun ilgi gördü. 
Geliri barınakta yaşayan can'lara kalan Noel Pazarında hediyelik eşyadan ev yapımı gıdalara, ikinci el ürünlerden el emeği takılara kadar yılbaşı hediyesi olabilecek bir çok ürün satışı gerçekleştirildi. 
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“ MARMARİS'TE — 


2018 nm karşılandığı 31 Aralık Pazar günü 19 Mayıs Gençlik Meydanı, 7'den 70'e Mar- * | 
maris yaşayanları için unutulmaz bir yılbaşı partisine ev sahipliği yaptı. 15 gün öncesin- 774 
den noel pazarı ile başlayan alışveriş tutkusu, yılbaşı gecesi coşkulu anlara sahne oldu. 
/£ Saat 19 00 da başlayan yılbaşı kutlamaları DJ performansı ile devam etti. Yerli yabancı par- |; 

çalar eşliğinde eğlenen Marmaris yaşayanları dans gösterileri su ve ışık şovları ile oldukça 

/ j4 keyiflianlar yaşadılar. 5 farklı noktadan atılan havai fişek gösterileri de Marmaris'te renkli fi 

74 görüntüler ortaya çıkardı. Türkiye'de ve dünyada yeni yılın kutlanacağı alternatif bir adres 

4 olarak boy gösteren Marmaris sosyal medya fenomenlerinin ve gece fotoğrafçılarının da ( 

listelerine girmeyi başardı. Marmaris Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü organize edi- 


Pp azı Meydan Kutlamaları yerli yabancı ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı. 
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Yılbaşı 
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Marmaris'in gözde butik otellerinden Joya Del Mar Butik Otel'in seçkin restoranında 2018'e görkemli bir karşılama yapıldı. Özel dekore edilen mekanda kutlama günler öncesinden başladı. 2017'nin son akşamında ise Joya Del Mar Butik Otel'in ünlü mutfağında hazırlanan yılbaşı menüsü çok beğenildi. Gecede sevilen sanatçılar Ahmet Cemal ve Asil Arman sahne aldı. Geç saatlere kadar süren yılbaşı kutlamasında geceye katılanlar pisten inmedi. Otel Ortağı ve Yöneticisi Tancan Kurdoğlu ise 2018'de özellikle turizmci dostlarına başarılı bir sezon ve tüm dostlarına mutluluklar diledi. Joya Del Mar Butik Otel'i seçen eğlence severlere teşekkür etti. 


Müdavimlerine özel gecelerde Marmaris'in farklı ve eğlenceli akşamını yaşatan Alibey Fine Dining yetkililerinin yılbaşı akşamında da tüm ekibin geceye özel hazırlanması dikkatlerden kaçmadı. Kırmızı ağırlıklı dekore edilen mekanın personelleri, servis ekibi, host ve hostes kostümleri de gecenin dekoruna uygundu. Sahnede ise'O Ses Türkiye” yarışması finalistlerinden güzel sesli sanatçı Yonca Poyrazoğlu ve orkestrası sahne aldı. Tüm davetliler geç saatlere kadar eğlendi. Menüsü ise alternatif seçeneklerin yanı sıra 6 farklı başlık altında hazırlanmıştı. Yılbaşı akşamındaki menünün favori yemeği ise özel garnitürler eşliğinde biftek sarma idi. Geri sayım başladığında ise Alibey Finedining'te muhteşem bir kutlama yapıldı. O geceki Alibey müdavimleri geç saatlere kadar çok eğlendi. Objektiflerimize yansıyan o muhteşem görüntüleri sunuyoruz sizlere. 
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Yılbaşı 


Marmaris'in en seçkin sahillerinden biri olan Turban mevkiinde bulunan B&B Yüzbaşı Beach Club müdavimlerine yılbaşı akşamı coşku 

dolu anlar yaşattı. Marmaris'in eski ve sevilen sanatçılarından Meftun'un sahne aldığı geceye katılanlar birlikte şarkılar söyleyip dans ettiler. 
Hindi tandır ve dana rostolu menü ise çok beğeni aldı. Gecenin en renkli detayı ise gelenleri Endonezyalı'ların karşılaması idi. Partinin ilerleyen saatlerinde Endonezyalı kızların yöresel kıyafetleri ile parmak dansı yapmaları da ilgi ile izlendi. Gecenin finalinde ise eğlenceye katılanlar oryantal sanatçısıyla geç saatlere kadar dans edip 2018'i coşku ile karşıladılar. Mekan yöneticisi Gökhan Dirik ise gelenlere teşekkür ederek 2018'detüm dostlarına mutluluklar diledi. 
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Yeni Yılı Fıta'da karşılayan eğlence severler mezeli meyhane menüsü ve fasıl müzikler eşliğinde bir kutlama yaptılar. Nostaljik görüntüsü antika objeleri eski fotoğrafları ve mistik kale yolundaki görüntüsü ile yıl boyu müdavimlerine eşsiz deneyimler sunan mekan 2017'nin son gününde de eğlence severlere güzel bir yılbaşı partisi yaşattı. Yemekle başlayan fasıl müzikler gecenin ilerleyen saatlerinde temposunu arttırdı. 2018'i coşku ile karşılayan Fıta Restorandan renkli görüntüler sunuyoruz sizlere. 
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Yılbaşı 


Marmaris'in her yıl adından sıkça söz ettiren mekanları Bono Good Times Beach ve Bono Good Times Marina 2018'i görkemli bir kutlama ile karşıladı. Sahilde ve Yat Limanı'nda yer alan Bono Good Times Beach ve Bono Good Times Marina'da da özel bir hazırlıkla 2018'e “merhaba” dedi. 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 ay öncesin- den başlayan mekan dekorasyonu yılbaşı akşamında da son dokunuşlarla hazırlıklarını tamamladı. Aziz Göktepe yönetimindeki mekanlarda DJ müzikleri ile program yapıldı. Bono Good Times Marina'da DJ Jengease, Bono Good Times Beach'te 

DJ Davy Jones, müdavimlerine yerli ve yabancı popüler müziklerle coşkulu anlar yaşattı. Özel menülerle yapılan sunumlar tam puan aldı. Geç saatlere kadar süren eğlencede müdavimler dans edip gönüllerince eğlendi. 
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DJ Davy AN Aziz Göktepe 
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Marmaris eğlence sektörünün isim yapmış mekanı Hix, 
2018'e coşkulu bir kutlama 

ile girdi. Marmarisli eğlence severlerin geç saatlerde doldurduğu Aziz Göktepe yönetimindeki mekanda DJ 
Jengease kendi uyarladığı hit şarkılarla coşkulu anlar yaşattı. 
Bol bol fotoğraflar çekilen mekanda özel karışım kokteyller de beğeni topladı. Geri sayım başladığı 2017'nin son dakikalarında ise mekandaki görsel şovlar görülmeye değerdi. 
2018'in ilk dakikalarındaki coşkulu anların objektiflerimize yansıyan görüntülerini sunuyoruz sizlere. 
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Yılbaşı 


Barlar Sokağının rock konserleri ile ünlü mekanı Club Budha Bar yeni yılı da coşku ile karşıladı. 90'lı yılların ünlü grubu, Grup Piramit'in solisti 'Rüzgar' isimli albümü ile de beğeni toplayan sanatçı Hakan Girit'in sahne aldığı mekanın müdavimleri geç saatlere kadar eğlendi. Marmarisli eğlence severlere Rock'ın Roll müzikleri ile coşkulu anlar yaşayan Club Budha yetkilileri 2018'de de konserlere devam edeceğini açıkladı. 
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Aktaş mevkiinin gözde mekanlarından Ros Beach müdavimlerine yeni yılda da keyifli 

bir gece yaşattı. Özel alternatifli menü seçeneği ile sundukları yılbaşı programında canlı müzik te vardı. Ünlü Özdemir Kardeşler Orkestrası'nın sahne aldığı mekanı tercih eden tüm müdavimler geç saatlere kadar pistten inmedi. Mekanın açık alanında da oturan eğlence severler geceyi sıcak bir çorba ile kapattı. Ros Beach'i tercih eden misafirlerine tek tek teşekkür eden mekan sahibi İbrahim Karaman, gecenin organizasyonu ile yakından ilgilendi. Tüm dostlarının yeni yılını kutlayan İbrahim Karaman; Yeni yılda da işlerimiz çok güzel olsun, herkese sağlık ve mutluluk diliyorum'dedi. 


Şubat 2018 


Şubat 2018 
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Marmaris'in dünyaca ünlü Barlar Sokağı'nda Club Hovarda 2018'i büyük bir coşku ile karşıladı. DJ Zaffer ile karşıladıkları yeni yılda birbirinden popüler yerli ve yabancı şarkılarla mekanda herkes çok eğlendi. Tıklım tıklım dolu olan mekana giremeyenler ise dışarıda bekledi.'Saçma Sapan'adlı şarkısı ile Youtube'de 136 milyon dinlenme sayısına ulaşan Emir Şamur da Club Hovarda'da sahne aldı. 2018'e saniyeler kala geri sayım yapan DJ Zafer üstün bir performans sergiledi. 


m. 


DI Zaffer & Emir Şamur 


Marmaris'in sabaha kadar açık ve kaliteli eğlence sunan mekanı Club Pacha*-'yı tercih eden eğlence severler 2018'in ilk saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar çılgınca eğlendiler. Dj Zaffer ve DJ Projack'in özel olarak hazırladıkları set müziklerle coşan Club Pachas müdavimleri birlikte şarkılar söyleyerek dans ettiler. Volkan Yaylalı ve Serkan Yaylalı yönetimindeki Club Pacha-- 2018'de de Marmarisli eğlence severlere birbirinden özel geceler ünlü konserler düzenleyeceğiz. Bu kış her Cumartesi sevilen sanatçılar Şahin Açıkgöz ve Hande ile devam ediyoruz. Tüm dostlarımıza mutlu yıllar ve iyi eğlenceler diliyoruz'dedi. 
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Yılbaşı 


Marmaris'in seçkin mekanlarından Pukka Bar her yıl olduğu gibi bu yılda 2018'e kalabalık bir müdavim topluluğu ile merhaba dedi. Mutfak şefinin seçkin lezzetlerinden oluşan menüsü ile başlayan gece ilerleyen saatlerde yerini eğlenceye bıraktı. Akbaba, Utan Dünya ve Siyah albümü ile adından söz ettiren Taylan Ünlü'nün sahne aldığı mekanda eğlence severler unutulmaz bir gece yaşadı. 2018'in ilk dakikalarına konfetilerle girilen mekanda herkes pistte idi. Mekanın yöneticileri Uğur ve Mehmet Sayar;'Her yıl olduğu gibi bu yılda bizi tercih eden tüm müdavimlerimize teşekkür ediyoruz. 
2018'de de tüm güzellikleri paylaşmak dileği ile herkese mutlu yıllar diliyoruz” dedi. 


Taylan Ünlü 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samata: 


Yılın her günü açık olan Pukka'da, yılbaşı akşamı tüm hanımlar şıklıklarıyla yarışıyordu. Ailece geldikleri mekanda gönüllerince eğlenen Marmaris yaşayanları, geri sayımla birlikte çoşkulu anlar yaşadılar. 
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Yılbaşı 
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BEACH & RESTAURANT 
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Aktaş'ın seçkin mekanlarından Saranda Beach Club'u tercih edenler keyifli bir yılbaşı geçirdi. Oldukça eğlenen müdavimler birlikte şarkılar söyleyip dans ettiler. 
Rezervasyonu çok önceden biten mekanda boş yer yoktu. Canlı performans müziğin olduğu gecede Evşen Atalay sahne aldı. Alternatif menü seçeneği sunulan mekanda yemekler tam puan aldı. Bayram Böcek yönetimindeki mekanda oryantal dans gösterisi de yapıldı. Yıl boyu açık olacak Saranda Beach'te 2018'de de seçkin lezzetlerle özel konsept geceler düzenlenmeye devam edilecek. 


Marmaris Yat Limanında bulunan Goya Meyhanesi yeni nesil meyhane sloganı ile kısa zamanda gönüllerde taht kurdu. 2018'i de coşku ile karşılayan mekanda müdavimler meyhane yemekleri ve müzikleri ile gönüllerince eğlendiler. Nostalji şarkıları ile beğeni toplayan sanatçı Sema Atak'ın şarkıları ile eğlenen Goya müdavimleri keyifli bir gece geçirdiler. 


Uzun yıllar Marmaris'te George Dragon adı ile hizmet veren Zeren ve Hasan Yiğiter yönetimindeki mekan 2018'i coşku ile karşıladı. Canlı performans müziklerin olduğu mekanda yılbaşı partisinde büyük bir eğlence vardı. Özel yılbaşı menüsü hazırlanan mekanı tercih eden eğlence severler geç saatlere kadar şarkılar söyleyip dans ettiler. 8 yıldır aynı adreste hizmet veren George Dragon adlı mekan yetkilileri yerli yabancı bizi tercih eden tüm dostlarımıza dostluk kardeşlik sağlık ve mutlulukla dolu nice yıllar diliyoruz dedi. 
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Bir Marmaris klasiği olan Yelken Meyhane yıl boyu müdavimlerine seçkin lezzetler ve eğlenceli geceler sundu. Ege ve Akdeniz mutfağının özel seçme lezzetlerinden oluşan menüsünü yılbaşı akşamında da tercih eden müdavimlere fasıl müzikleri eşlik etti. Udi Sanatçı Muharrem'in sahne aldığı mekanda Yelken Meyhane müdavimleri 2018'i neşeyle karşıladı. Mekan sahipleri Serkan ve Volkan Yaylalı kardeşlerin yıl boyu Yelken Meyhane'yi tercih eden müdavimlerine teşekkür ederek mutlu yıllar diledi. 
“2018'de de yenilenen menümüz birbirinden leziz mezelerimiz ve özel konsept gecelerimizle sizlerin hizmetinde olacağız” dedi. 
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Marmaris Netsel Marina'da yer alan People 180 müdavimlerine özel bir menü ile birlikte sunduğu gece programında keyifli saatler yaşattı. Yılbaşı akşamında sahne alan Banu ve Grup Çizmeli Kedi ile coşan eğlence severler şarkılar söyleyip birlikte dans ettiler. Oldukça kalabalık olan People 180'de eğlence geç saatlere kadar sürdü. Gecenin sonu mekanın bahçesinde açık hava kulübü olan Loona Club'da sucuk ekmek partisi ile devam etti. Yıl boyu sürpriz partiler olacağını açıklayan mekan yetkilileri kırmızı et ağırlıklı menüsü ile de 2018'de iddialı olduklarını belirtti. 
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Marmaris'in yeme içme ve eğlence sektöründe ismi başarı ile parlayan mekanı Yunus Cafe Bar yılbaşı akşamında da müdavimlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Başarılı mutfağı ile tam puan alan mekan, müzikleri ile de vazgeçilmezler listesine girdi. Uzun Yıllar Yunus Bar'da sahne alan GO Dergisi Yılın En İyi Çıkış Yapan Müzisyeni JAB-BAR'ı sevenleri ile sık sık buluşturan Yunus bar, 2018'i sahnede Cihan Çakan ve Orkestrası ile karşıladı. Elit bir müdavim kitlesine sahip olan Yunus yılbaşına özel menu ve fiyat uygulaması yapmamasına rağmen mekan tıklım tıklım doluydu. Oldukça eğlenen müdavimler bol bol sosyal medya paylaşımı yaptı. Mekanın yönetici Fuat Akgül ise yılbaşı mesajında mutlu yıllar dileyerek 2018'de sürpriz yatırımları olacağını, Marmaris eğlence sektörüne çok özel çalışmalar yaptıklarını belirtti. 
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YUNUS carr BAR 


Mene Wine Muyit 


"Sana reddedemeyeceğin bir teklif yapacağım” 


— Don Vito Corleone — 


<engin Steakhouse Menümüz, Ev Yapımı Burgerlerimiz, Serbme Kahvaltımız 


ve Birbirinden Güzel Lezzetlerimiz Bu Kış İçinizi Isıtacak 


Wwe yumuscalecbar, co 


KEZ AS YON ; Döe9 12 380) 


Sevgililer Günü Hediyeleri 


14 Şubat Sevgililer Günü yaklaştıkça heyecan artıyor! Sevgiliye hediye almak zaten çok zor bir işken 
böyle özel zamanlarda özel hediyeler almak daha da zor bir hale gelebiliyor! Astrolog Yıldız Okuyan sizler için hangi burca ne hediye alınır, hangi burca nasıl romantik sürpriz yapılır hepsini hazırladı! 


Keje 
21 Mart - 20 Nisan 


Koç burcu doğası gereği her şeyi ilk yapmak isteyen cesur burçlardan biridir. Maddeye önem verir gibi dursa bile aslında sanıldığı kadar önemsemez, onun için önemli olan partneri karşısında yarattığı izlenim ve saygınlıktır. 
Koç burcu insanları cömert insanlar oldukları için sizin için seçeceği hediye oldukça pahalı olabilir, zira kuşkusuz ki üzerinizde etki bırakmak isteyecektir. Öncelikle onun sizler için vazgeçilmez olduğunu gösteren bir hediye ile egosunu mutlu etmeye başlayabilirsiniz, onunla ilgili bir dövme, birlikte olduğunuz fotoğrafınızın çizimi, aşkınızı anlatan temsili bir kitap oldukça hoşuna gidecektir. 


7S YENGEÇ 


21 Haziran - 22 Temmuz 


Yengeç burçları da boğa burçları kadar maddeye, maddiyata anlam yükleyen kimselerdir. Fakat yengeç burçları evcimen oldukları için biraz daha geleceğe yatırım yapmak isterler. Mesela pahalı bir çanta boğa burcunu mutlu edecekken yengeç burçları için mıuhteşem hediye olmayabilir. Onlar hediye bile olsa gelecek vaadeden bir şeyler aramak isteyeceklerdir en güzeli onlara ileri bir tarihe ayarlanmış açık bir uçak bileti hediye edin, 


istediği yere tatile birlikte gidebilin. 


Şubat 2018 


21 Nisan - 20 Mayıs 


Boğa burcunun yönetici gezegeninin Venüs olduğunu asla unutmamalısınız, Venüs hem beden güzelliğini hem de maddi gücü gösterir. Beden güzelliğini Terazi burcunda vurgularken maddi güzellikleri Boğa burcunda vurgulamaktadır. 
Boğa burçları maddeye anlam yükleyen maddi materyallere maneviyatla birleştirmeyi severler. Onların kalbine giden yol marka bir çanta, saat değerli taştan aksesuarlar olacaktır. 


İKİZLER 


İkizler burcu insanlarına hediye seçmek gerçekten en zor işlerden biridir. 
Karşınızda iki insan var ve birini mutlu ederken diğerini küstürebileceğinizi unutmayın ve o an hangi kişiliği ile karşı karşıya olduğunuzu asla bilemezsiniz. Çocuksu bir şeyler alsanız ciddi kimliği ile karşılaşabilir, ciddi bir şeyler alsanız çocuksu kimliği buna anlam vermeyebilir. Bu yüzden İkizler burcu için en ideal hediye güzel bir otelde ayarlanmış spa, masaj gibi genel olarak herkesi mutlu edebilecek bir hediye tercihi olabilir. 


ASLAN 


235 Temmuz - 23 Ağustos 


Aslan burcu insanlarına dağı taşı, galaksileri bile alsanız burnunu kıvırıp “Immeh!” diyebileceklerdir. Özel olmayı isterler, burada konu para pul değil kesinlikle özel olma arzusudur. 
Romantik bir sürpriz hazırlayın, şiirler yazın, şarkılar besteleyin, daha önce kimseye yapılmamış türden romantizme onu boğun üzerine de pakete sarılmış bu dünyaya ait olmayan uyduruk bir meteor taşını verin bakın nasıl kendini tek ve özel zannediyor. 


samata: 
Astroloji TE. 


İN 
TERAZİ 


24 Eylül - 23 Ekim 


Terazi burçları uyumlu insanlardır, zarif ve güzel huyludurlar. Onları mutlu etmek de pek kolaydır, sevdikleri bir kitabı bile alsanız keyifleri yerine gelir. Ama onları iyice anlayın, dinleyin zaten sizlere 

alt metinlerde ne hediye istediklerini söylemişlerdir. Bir Terazi burcunun da 

en çok isteyeceği şey sevgililer gününde evlilik teklifi almak olabilir, mesela bunu değerlendirebilirsiniz... 


AKREP 


24 Ekim - 22 Kasım 


Akrep burçları için zor insan gibi yorumlar yapılsa da akrep insanları da hediye konusunda gayet uyumlu insanlardır. 
Pahalı, yüksek ya da eşsiz olmasına pek gerek yoktur, düşünülmüş ve özenilmiş bir hediye onları mutlu edecektir. Entelektüel açıdan zengin olan Akrep burçlarının sevdikleri yazarların imzalanmış koleksiyon kitapları gibi manevi anlamda zengin hediyeler tercih edebilirsiniz. 


BAŞAK 
24 Ağustos - 23 Eylül 


Başak burçları da hediye konusunda zor insanlardan bir tanesidir. Beğenmez, eleştirir, bir kulp bulur. Mesela kalkın Mısıra gidin, Nefertitinin mezarını soyun, kadının zümrütüanka kuşunun kanadındaki taşlardan yapılma kolyeyi çalın getirin size kesinlikle “Benim Anka kuşuna alerjim var” gibisinden bir tepki verebilir. 
O yüzden hiç zahmetlere girmeden, hediye olarak ne istediğini öğrenin siz de mutlu olun sevgiliniz de mutlu olsun. 


OĞLAK 


22 Aralık - 20 Ocak 


Oğlak burcu insanları için hediye demek masraf demektir. Birine hediye alıyorlarsa bu kesinlikle ihtiyaç duyduğu bir şey olacaktır. Lükse para harcamayı sevmezler, size alacakları hediye kesinlikle hayatınızda ihtiyaç duyduğunuz bir şey olacaktır. Mesela elektrik süpürgesi gibi anlamsız bir hediye ile karşınıza çıkabilirler ve sizden de aynı özveriyi beklerler bu yüzden onlara ihtiyaç duydukları bir şeyleri alarak mutlu edebilirsiniz. 


KOVA 


21 Ocak - 18 Şubat 


Kova burcu insanları kadını da erkeği de genel olarak teknoloji düşkünü ya da aşırı milliyetçi kişilerdir. Bu iki alanda hediye tercihinizi yapabilirsiniz. Oldukça mutlu olacaktır ama hediye konusunda karşınızda gerçek anlamda başarısız ve biraz yontulmaya ihtiyaç duyan birisi vardır. 
Size alacağı hediye muhtemelen kendi işine yarayacak bir hediye olacaktır, bu yüzden Kova burcu sevgilinizden hediye konusunda istediğinizi açıkça belirtmeniz keyiflerinizin kaçmamasını sağlayabilir. 


23 Kasım - 21 Aralık 


Yay burcundan olan insanlar oldukça cömerttirler ve güçleri yettiğince sizlere en güzel hediyeyi almak için gayret gösterirler. Onlar içinse alınacak en güzel hediye ilgi alanlarını bulup ona yönelik herhangi bir şey almaktır. Mesela genelde Yay burçları sporla ilgilenirler, spor yapmayı severler bu alanda hediyeler seçebilir, gücünüz yetiyorsa yakınlarındaki bir spor salonuna üyelik gibi cömert bir hediye alabilirsiniz. 


BALIK 
19 Şubat - 20 Mart 


Balık burcu insanları hayal güçleri yüksek insanlardır ama duygusal anlamda da zayıf insanlardır. 
Aslında zayıflıkları çekingenliklerinden gelir, size eşsiz bir hediye almak ister fakat beğenilme kaygısı yaşar öncelikle onun ne kadar zevkli biri olduğu konusunda yükseltmeniz onun hayal gücünü güçlendirecektir. Balık burcu sevgilinize ise soyut hediyeler alabilirsiniz, güzel bir tablo ya da eşsiz bir çizgi roman koleksiyonu onu cezbetmeye yetecektir. 


Kaynak: siberalem.com 
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